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İGD Genel Sekreteri Alaettin Taş, 16 
Kasım - 16 Aralık arasında İGD'ye, MC artığı işgüzar yetkililer ve faşist odaklarca yöneltilen saldırıların dökümünü veren ve kınayan bir basın açıklaması verdi. Açıklamanın tamamıni veriyoruz. 

* FAŞIST ODAKLARIN VE MC ARTI- 
Gi İŞGÜZAR YETKİLİLERİN OYUNU AÇIĞA ÇIKARTILACAK! | | 

* SON DÖNEMDE ÖLDÜRÜLEN 12 
ÜYEMİZİN KATİLLERİ YAKALANMADI 
* MEVCUT HÜKÜMETİN BU SALDI-RILARA SESSİZ KALMASI BİZLERİ DÜŞÜNDÜRMEKTEDİR. 


16 KASIM - 16 ARALIK 1978 


16 Kasım 1978- Adana'da Ali Karakız 
maocularca öldürüldü. İzmir'de Ömer Çaltuğ polis tarafından gerekçesiz gözaltına alındı. e 

18 Kasım 1978-Diyarbakir da 14 Kasım'- 
da maocular tarafından satırla yaralanan Mehmet Aras öldü. 

20 Kasım 1978-lGD Denizli 
gerekçesiz kapatıldı. 

22 Kasım 1978- Üyemiz Kenan Öztürk 
Kaynarca'da faşistler tarafından öldürüldü. 

22 Kasım 1978-Merterde Kenan Öztürk'ün öldürülmesini protesto eden 


şubesi 


25 Kasım 1978-Giresun şubemiz gerek- 
` çesiz olarak 45 gün kapatıldı. 
29 Kasım 1978-21 Kasım'da Kızıltop- 


rak'ta cesedi bulunan kişinin üyemiz 


Ali İhsan Özgür olduğu anlaşıldı. 

29 Kasım 1978- Eskişehir'de 15 gündür 
kayıp olan üyemiz Metin Akgün'ün cesedi Porsuk çayında bulundu. Faşistler tarafından işkence yapılarak öldürüldüğü anlaşıldı. 

1 Aralık 1978- Adana'da üyemiz Kemal 
Pehlivan evi kurşunlanarak öldürüldü. 

2 Aralık 1978- İzmir Karşıyaka'da 
üyelerimize saldıran terörist bir grup Mustafa Usta ile Ferhat Yavuz'u yaraladılar. 

gg 5 Aralık 1978-11 Ekim'de Karagümrük'- 

` te faşistler tarafından pusu kurularak yaralanan Kadri İskender'in hastane- nin ihmali sonucu bacağı kesildi. 

7 Aralık 1978- İstanbul Bölge Sekre- 

` terliği'nde görevli Yusuf Karasoy ve 

Eminönü şube başkanımız Yurdal 

Kayırhap faşistler tarafından Beyazıt'- 

ta i lip kaçırılmak istenmiş, arkadaşlarımızın direnmesi sonucu faşistler Küllük'e kaçmışlardır.. 

7 Aralık 1978-G.Başkanımız A.Muhtar 
Sökücü hakkında 6 Kasım 1976 günü yapılan “Can güvenliği, öğrenim özgürlüğü” isimli forum hakkında dava açılmıştır. 


` 


118 üyemiz gözaltına alındı. 

20 Kasım 1978-GOP Y.K. üyesi Bahri ve 
bir arkadaş gözaltına alındı. 

23 Kasım 1978-Bayrampaşa temsilciligimizden Ekrem Can 15 gündür di 

23 Kasım 1978-ODTU öğrencisi ve İGD 
üyesi Ercan Turgut TİKP'liler tarafından öldürüldü. 

25 Kasım 1978-22 Kasım'da gözaltına 
alınan 118 kişiden 39'u tutuklandı. 


DOĞUDA 
PROVOKASYON 
KOL GEZİYOR 


Memleketi bir boydan bir boya kana bulayan faşist saldırılar Doğu'da yoğun, plânlı, programlı, sistemli ve değişik biçimlerde sürdürülüyor. Türkiye egemen burjuvazisi, büyük toprak beyleriyle sarmaş. dolaş ezilen ulus üzerinde baskı ve 


10 Aralık 1978- Bakırköy'de MHP'liler 
arkadaşlarımıza silahla saldırdılar, polis IGD Bakırköy şubemizin kapısını kırarak bastı ve yağma etti. 20 kişi gözaltına alındı 

12 Aralık 1978- Edirne şubemiz gerekçesiz kapatıldı 

12 Aralık 1978- Batman şubemiz miltiyetçi şoven bir grup tarafından yakıldı 


aynı grup Batman Lisesi'ne 


sömürüyü. yoğunlaştırıyor. Irkçı şoven baskılar tırmanıyor. Egemen burjuvazi, gerici Ka i güçler DONU Ha Okin denemelerine girişiyor. Jandarma baskısı, eşkiya (!) 


wa QP" wó; 


avi, tatbikatlar ve daha nice biçimlerde halki inim inim inletiyor. Mezhep çatismalari, bölgesel ayrılıklar derinleştirilmek, halkı halka kırdırmak yönünde emperyalizm, CIA, yerli işbirlikçileri tüm olanaklarını seferber ediyor. 

Doğrudan, dolaysız saldırı yöntemlerinin yanında dolaylı, sinsi yollara başvuruluyor, karanlık tertiplere, provokasyonlara girişiliyor. Faşist cinayet mangalarının örgütlenemediği, örgütlenme olanağının olmadığı yerlerde, emperyalizm, gericı-faşist güçler, ezilen ulus insanlarının karşısına değişik maskelerle çıkıyor. Milliyetçilik, şovenizm karşılıklı olarak körükleniyor. Kendilerine “Apo"cular, “Kürdistan devrimcileri" diyen silahlı çeteler oluşturuluyor. Ezilen ulus insanlarının arasına salınıyor. 

Örgütlenme ve saldırı biçimleri Türkeşçi faşistlere benzeyen “Apo"cu çeteler hiç kimseyle tartışma ve dialoga girmemeleriyle dikkati çekiyorlar. Tek bir ilke biliyorlar: “Bizimle anlaşmayan herkesi vururuz". Kendilerine “Kürdistan Devrimcileri" gibi sıfatlar yakıştırmalarına rağmen çete başlarının bırakın ezilen ulustan olmayı, Doğulu bile olmadıkları görülüyor. Bu karanlık kişiler çetelerini 15-18 yaşlarında sosyal ve kültürel düzeyleri çok geri bilinçsiz unsurlardan devşiriyorlar. Çalışma alanı olarak faşistlerin barınamadıkları bölgeleri seçmeleri ne gibi bir işlevi yerine getirdiklerini gösteriyor. 

“Apo"cu çetelerin bölgede örgüt ayırımı gözetmeksizin, DDKD'li, DHKD'li, İGD'li demeden kanlı saldırılara, provokasyonlara giriştikleri görülüyor. DDKD'nin aktif, önde gelen yöneticilerinden Mahmut Çıkman'ın saldırıya uğraması buna somut bir örnektir. 

Son günlerde saldırılarının sivri ucunun işçi sınıfına, işçi sınıfının yolundan yürüyen İGD'ye yöneldiği gözlerden kaçmıyor. İlerici Gençler Derneği Güneydoğu Bölge Sekreterliği Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası içinde düzenlenen 14 Kasım Batman “Faşist terör önlenmelidir, MHP ve ÜGD kapatılmalıdır.” mitinginin öncesinde ve sonrasında gelişen olaylar saptamamızı doğruluyor. 


“APO"CU ÇETELER FAŞİST TERÖR MANGALARI GİBİ ÇALIŞIYOR 


Miting öncesinde ilerici yurtsever gençlerin çalışmaları engellenmek istendi. 
Mitingin yapıldığı günün gecesi, |İGD Batman Şubesi geç saatlerde kurşunlandı. 
İçerde bulunan İGD üyelerinin üzerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Bu olaylardan önce sözüm ona “gizli” bildirileri dağıtan “Apo"cular bildiride saldırılarını daha da yoğunlaştıracaklarının haberini veriyorlardı. Miting günü “Kürdistan'da sosyal şovenlere, ulusal inkârcılara miting yaptırmayacağız” diye tehditler savuruyorlardı. 
Saldırılar miting sonrasında da sürdürüldü. Batman Lisesi önünde öğrencilerin üzerine ateş açıldı. Ergani'de Dicle öğretmen okulunda fark gözetilmeksizin ilerici olan herkese:öğretmenlere, öğrencilere saldırıldı. Birlik dayanışmacı öğretmenler 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IGD ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR 


giden arkadaşlara ateş açtı. 

13 Aralık 1978- Batman'da Savaş Yolu 
gazetesinin afişlerini yapan 25 arkadaşımız gözaltına alındı. 

Í 14 Aralık 1978- İskenderun şubesi kapatıldı. 

17 Aralık 1978- Savaş Yolu gazetesinin 
afişlerini yapıştıran arkadaşlardan 200 
kisi gözaltına alındı. Polis İstanbul Bölge Sekreterliği'ni ve Eminönü şubemizi bastı. Her tarafı talan etti. 
Üyelerimizin kişisel eşyalarını, paralarını yağmaladı. 


hükümeti sıkıştırmaktadır. Demirel'lerin, Türkeş'lerin direniş çağırıları düşündürücüdür. Faşist dikta özlemcilerinin oyunlarını açığa çıkarmak gerekirken anti-demokratik yasalarla ilerici, devrimci güçlerin sesi kısılmak istenmektedir. 

Son 1 ayda demokrasi güçlerine ve özellikle örgütümüze, üyelerimize vónelik saldırılar MC artığı işgüzar yetkililerce kışkırtılmaktadır. Baskılar talana kadar gitmektedir. 2 ayda öldürülen 12 üyemizin katilleri bulunmazken 
400 üyemiz gözaltına alınmıştır, 5 
şubemiz kapatılmıştır. Bütün bunlar olurken mevcut hükümetin sessiz kalması bizleri düşündürüyor ve bu durumu kınıyoruz. 


ŞUNU VURGULAMAK İSTİYORUM 


Demokrasi güçlerini boy hedefi seçen faşist 


terör odakları mevcut 


FAŞİZM 

Faşizm; : 

ne sınıfsız dikta, 

ne orta sınıflar hareketi ne de sürekli baskı 
Faşizm; 

büyük burjuvazinin, 

en gerici, 

en bağnaz, 

en şoven unsurlarının ` DİKTATÖRLÜĞÜ... _- 
MA- QO. VA mms 
Ma, ` ; 
Anarşizm, 

o š 

Troçkizm, 


izm 

Konfüçyünizm 

Bir eklektik düşünce sistemi. i MEHMET ÇAKMAK M.Çakmak-M. Demirağ > agan 


LİCE TÖB-DER Şubesi yayın organı “DEPREM” in 8. sayısında 
(15 Mayıs 1976) yayınlanan şiirleri. 


ögrencilerine faşist olarak tanıtılmaya çalışıldı. Okulda hiç kimseye yaşama hakkı tanımayacaklarını söyleyenler yönetimce okuldan uzaklaştırıldılar. Bu hınçla “Apo"cu çeteler saldırılarına hız verdiler. Biri İGD Diyarbakır Şubesi yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki ilerici gence saldırdılar, TOB-DER Diyarbakır öğretmenlere ateş açan “Apo''cu çeteler kendi arkadaşlarını vurdular. Batman'da İGD 


üyesi liseli bir genç pusuya düşürülerek yaralandı. Urfa'da İGD Yönetim Kurulu üyesi g 


genç “Apo"cu çetelerle dövüldü, silahla tehdit edildi. Son olarak 20 Aralık 1978 günü saat 12.00'de Temel Dağıtım Diyarbakır şubesinin önünde oturan 4 ilericinin üzerine ateş açıldı. TÖB-DER üyesi ve Temel Dağıtım elemanı Mehmet Çakmak öldü. Ömer Ağın ağır yaralandı. 


“APO"CU ÇETELERİN GERÇEK KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKARILMALIDIR 


İlerici yurtsever gençler “Apo"cu çetelere ta başından karşı çıktılar. Saldırılara pabuç bırakmadılar, bırakmıyorlar. Kimlere hizmet ettikleri belli “Apo'"cu çetelere karşı savaşımı sürdürüyorlar. Kimi çevreler bu karanlık, provokasyon yuvasını küçük burjuva maceracıları olarak görüyordu. Ancak saldırıların ilerici - devrimci herkese yönelmesi gözleri açtı. Ne var ki sadece “Apo''cuların kimler olduğunu, kimlere hizmet ettiğini görmek yetmiyor. Gerçek yüzlerini herkese göstermek, MHP'li faşistlerin olmadığı yerde faşistlerin işlevini görmelerine izin vermemek gerekiyor. 
“Apo"cu çetelerin saldırıları çok daha tehlikeli sonuçlar almadan, provokasyonlara karşı eylem birliğini yükseltmek gerekiyor. Eylem birliğini geliştirmek asıl düşman emperyalizme, yerli işbirlikçileri tekelci burjuvaziye , büyük toprak beylerine çevirmek gerekiyor. Çünkü, “Apo''cuların gerisinde bu güçler vardır. Onların gizli - açık örgütlerince yönlendirilmektedir. Bugün “Apo"cuları piyasaya sürenlerin çok daha farklı biçimlerde gelişebilecek saldırılarını göğüslemenin yolu eylem birliğini yükseltmekten. sıkı sıkıya kenetlenmekten geçiyor. 
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Şubesi'nde “ 
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İGD'NİN SAVAŞIM DİRENCİ 
BASKI ÇEMBERİNİ KIRACAK 


İlerici Gençler Derneği'ne yönelik faşist saldırı ve cinayetler günden güne artış göstermekte ve yeni yeni biçimler almaktadır. Öldürülenlerin kanı kurumadan yeni yiğitler bagımsızlık ve demokrasi savaşımında şenit verilmektedir. 17 Aralık günü Türkeşçi faşistler İGD Karabük şubesi üyesi Halit Köklü'nün üzerine ateş açarak kahpece öldürdüler. 
Adana'da İGD üyesi Turgay Subaşı acımasızca öldürüldü. IGD Samsun il sorumlusu Metin Koçal maocuların saldırısında ağır yaralandı. Saldırı zincirine Dev-Yol'cular da İzmir'de bir halka eklediler. Tuncay Karaçorlu arkadaşımızı bıçakla ağır yaraladılar. 
Karabük'te faşistlerin saldırısına uğrayan Kadri İskender'in bacağı kesildi. Diyarbakır'da milliyetçi bir grubun elemanları Temel Dağıtım Diyarbakır şubesine ateş açtılar. 
Saldırıda birlik dayanışmacı öğretmen Mehmet Çakmak öldü, Temel Dağıtım sorumlusu, aktif İGD militanı Ömer Ağın ağır yaralandı. 

Faşistler ve maocular İGD üyelerine tuzaklar kurup kimilerini öldürürken IGD Denizli, İskenderun, 


.Giresun, Edirne şubeleri gerekçesiz 


kapatıldı 

IGD'ye yönelik saldırılar dizisi bununla sınırlı kalmadı. Gerici faşist ve maocu basının satılık kalemleri anti-IGD propagandasına hız veriyorlar. Bir ayda 10'u aşkın İGD üyesi öldürülürken, yüzlercesi yaralanırken, İGD şubeleri kapatılırken seslerini o çıkartmayanlar İlerici Gençler Derneği'ni saldırgan göstermek için çabalıyorlar. “İGD kapatıl malıdır” diye bas bas bağırıyorlar. 
CHP ağırlıklı hükümete bu yönde baskı yapıyorlar. 

CHP ağırlıklı. hükümet bu demokrasi düşmanlarının, emperyalist usaklarinin saldırılarına seyirci kaiyor. Faşist tehlikenin geriletilmesi için -kendisine uzatılan yardım elini geri çeviriyor. Faşistlere, empery alistlere ödün vererek çıkış yolu arıyor, Yaşamın tüm alanlarında hükümetin bu politikasının olumsuz sonuçları yaşanıyor. İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü hakkında 1976'da, kanlı-katil ihanet cephesi MC döneminde düzenlenen “Can güvenliği ve öğrenim özgürlügü” konulu forumda yaptığı konuşmada hükümete hakaret ettiği gerekçesıyle dava açılıyor, 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yüzlerce yurtseverin katili. halk düşmanı, bu- 


D Eminönü Şubesi'ni basarak 100 kadar dernek üyesini gözaltına güvenlik kuvvetleri binada arama yapârken..|YALÇIN ÇINAR] 


günkü karanlık tablonun tertipçilerinin demokrasi düşmanı yüzlerinin sergilenmesi suç sayılıyor. Halkımıza acılı günler yaşatan “MC hükümeti gitmelidir” diyen, MC hükümetine alternatif olarak çıkan CHP ağırlıklı hükümet, kendi söylediklerine ters uygulamalara girişebiliyor, ya da sesini çıkarmıyor, kayıtsız kalıyor. 
Örneğin yasal olarak çıkan Haftalık Savaş Yolu gazetesinin afişlerini yapıştıran ilerici gençler, IGD üyeleri polis tarafından gözaltına alınıyor, işkenceden geçiriliyor. Gözleri dönmüş, kışkırtılmış güvenlik yetkilileri hızlarını alamayıp IGD Istanbul Bölge Sekreterliği ve Eminönü şubesini basarak dernek binalarını 


ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ BAŞKANI VE ADAKO-BİRLİK GENEL MÜDÜRÜ. 


l. AKIN ÖZDEMİR 
, FASIST KATILLERCE 


Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı ve ADAKO-BİRLİK Genel 
| Müdürü İ.Akın Özdemir 18 Aralık günü 
“Adana'nın en işlek caddelerinden birinde faşist katiflerce pusuya düşürülerek öldürüldü. 

Hemen tüm Çukurova köylülerinin demokratik halk kooperatifçiliği yolundaki çalışmalarıyla tanıyıp, sevdikleri genç ziraat mühendisi ve kooperatifçi İ.Akın ün dem öldürülmesi Adana'daki bü- 

T ğa ukta, ADA- 

“in pretinde de sürdürülen 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KATLEDİLDİ 


Ì. Akın Özdemir, 68. sayımızda yine bu sayfada yazdığı yazısıyla BİRLİK’lerinin ve diğer demokratik örgütlerin üze rindeki faşist tehlikenin bilincinde olarak “Faşizm tehlikesi demokrat nitelikteki yeni hükümete rağmen halen tehlike olmayt sürdürmektedir. 

Bugün ülkemizin başlıca sorunu; faşizm tehdidine karşı demokrasiyi yaşatmak ve geliştirmektir. Köy emekçilerinin örgütü olan birliğimiz bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da faşizme, emperyalizme, her tür gericiliğe karşı kararlı ve bilinçli savaşımını ardıcıl olarak sürdürecektir: Bunları salt kendi bilgilenmelerimize, gözlemlerimize dayanarak söylemiyoruz. Bu Türkiye'deki köylülerin hemen en büyük kısmını oluşturan bizim ve Türkive çapında da üst örgütümüz olan KÖY-KOOP tarafından temsil edilen yoksul ve az topraklı köylülerimizin en dirimsel istemleridir de onun için." (İYG Sayı: 68, S: 7) diyerek yurtsever bir mühendisin tırmanan faşizm tehlikesine karşı, görevlerinin ne la olanca yalınlığıyla anlatıyordu. 

Ì. Akın Özdemir'in anısı, savaşımı yoksul köylüler için çalışan koöperatifçiler, ilerici yurtsever mühendislere önder 


gülsün, 


| /GD Eminönü Şubesi'ne giren polis 
| duvarda asılı olan ve derneğin Çeşitli ok 
Zai yurt ve bölgelerdeki eylemlerini göstere, 
3 panoyu. inceliyor. 


4 PN ; ` 
= Güvenlik kuvvetleri, önceki gece kentin çe: K | şitli bölgelerine “Savaş Yolu” adlı dergin. 
alişlerini asanların İGD'li olduklarını tayınca derneklerini basmış ve bulduğuj bazı pankartları pencereden almıştır... 


$ 


Istanbul'un hemen hemen bütün bölgeli İ rinde Savaş Yolu dergisinin afişlerini asa =- larla polis arasında tartışma Çıkmış üvenlik kuvvetleri yakaladıkları İGD üye lerini gözaltına alıp götürmüştür. 


tahrip ediyorlar. Eşyaları sokağa atıp, İGD üyelerinin paralarını yağmalıyorlar. Savaş Yolu'nun afişlemesi sadece üç-beş faşist polisin çabalarıyla önlenmiyor. Türkiye ça: pında afişlemenin engellenmesi, İGD üyelerinin gözaltına alınması, doğrudan sağ sosyal demokrat yöneticilerin denetiminde gerçekleştiriliyor. 
Faşist cinayet odaklarından, kanlı katillerden yaptıklarının hesabı sorulacaktır. Anti-demokratik baskıları yoğunlaştıranların, anti-demokratik yasa değişikliklerine umut bağlayanların yaptıkları yanlarına kâr kalmayacaktır. Faşist saldırganlığın önüne geçemeyen, ödüncü, tutarsız politikasıyla faşist terörün yoğunlaşmasına ortam hazırlayanlar, demokrasi savaşımının en kararlı unsurlarının, bu unsurlardan birisi olan İlerici Gençler Derneği'nin karşısına dikilenler, en az faşistler kadar suçludur. 
Eğer bu ülkede faşist diktatörlük kurulursa bunun baş sorumlularından biri olacaklarını bilmelidirler. 


Hükümet, faşist saldırganlara karşı pasif kalıyorsa, demokratik kuruluşları sindirerek faşist terörü önleyeceğini sanıyorsa bu gidişe kayıtsız mı kalınacaktır? Tersine faşist saldırganlığa karşı savaşıma daha sıkı sarılmalıdır. Bu savaşım derinleştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 
Tüm ilericiler, yurtseverler, anti-faşistler faşist saldırganlara karşı birleşmelidirler. Faşist terör yuvalarına, Demirel'lerle, Türkeş'lere karşı birleşmelidirler. Yakıcı sorun faşizm tehlikesidir ve bu tehlikeye karşı her türlü ön yargıdan, grupçu tavırdan kurtularak eylem birliklerini yükseltmeli, geliştirmelidirler. Faşist saldırganlığa karşı savaşımı güçten düşürmeye yönelik anti-demokratik girişimlere karşı çıkmak, bu yaklaşımın yanlışlığını anlatmak demokrasi savaşımının bir diğer yönüdür. Kimilerinin savaşımın bu yönünü ön plâna çıkardıkları görülüyor. 
Anti-demokratik uygulamaya karşı çıkmak tüm demokratların görevidir. 
Ama sorunun sadece bu yönünü ele almak, faşist saldırganlığa karşı savaşımı geri plâna itmek “bekleyelim bu hükümet bizi esenliğe çıkaracaktır” pasifliğine ve eyler sizliğe kapılanmak kadar tehlikeli ve yanlıştır. 


Rim; faşist in MC liderleriyle bir dizi toplantı yapması ve “bu hükümeti düşürmek farz olmuştur” türünden de- 
“meçler vermesi bu olguyu doğruluyor. 
© CHP ağırlıklı iktidar sıkıyönetim ilanında “gerici - faşist güçlerin dayatmalarına - boyun eğmekle kurtulamamıştır. Çünkü gericiliğin ı burada duracağı 
E den eline aşist Türkeş' in sıkıyöne- 


Ç tekelci burjuvazi, ielmiyor. Günlük 


Dedik AS. 

UM ilişkilerini geliştirenler, deik yöntemlerle erki uzun sürdüre- 

- Toplumsal çelişkileri sert- 
—leştiriyorlar, İstesinler veya istemesinler Sınıf savaşını sertleştiriyor. Kendilerine “karşı güçlü bir muhalefetin oluşmasının önüne geçemiyorlar Kendi mezarlarını “kendileri kazıyorlar. Emperyalizmle ber laşanlar emperyalizmin süren bur a ri ilede bağlaşıyorlar. Bu bunalımlar emperyalist ülkeler gibi başka ülkelere aktarma olanağı olmadığından halkın sırtına biniyorlar. Faşist diktaya, faşist biçimi hükümetlere, askersel diktatörlüklere yöneliyorlar. 

Ülkemizde bunun son örneği 12 
Mart'ta yaşandı. Bugünkü işbirlikçi burjuvazinin isteği budur. Ama bugün 
durum, güçlerin karşılıklı mevzilenişi 12 
Mart döneminden farklıdır. Güçlü bir işçi sınıfı hareketi vardır, Demokratik güçler, anti - faşist güçler, gerek nicelik gerek nitelik olarak 12 Mart döneminden kat kat üstün durumdadırlar, Yakın tarihte - olanlar emekçi halkımızın gözünü açmıştır ve yeni 12 Martların ne anlama geldiğini çok iyi bilmektedir. Üstelik yakın komşumuz İran'da olup bitenler sıkıyönetimin ne anlama geldiğini ve sikiyönetimci güçlerin kime karşı yönel-" diğini çok iyi göstermektedir. 

Gençlikte, örgütlenme düzeyi olarak yeni bir aşamadadır, işçi sınıfının savaş yolundan yürüyen bir gençlik vardır ve bu yola giren gençlerin sayısı hızla artmaktadır. Diğer gençlik kesimleri de bu gelişimden etkilenmektedir. Gençlik kesimlerini geçmişte olduğu gibi anti - faşist savaşımı 'boğmakta. araç olarak kullanmak isteyenler bu konumlarını hızla yitirmektedir. Bu silah daha şimdiden kendilerine çevrilmiş durumdagğır. İlerici - devrimci gençlik, anti - faşist savaşımda işçi sınıfının güçlü bir omuzdaşıdır. Faşizmi, emekçi halkımıza dayatmak isteyenler, emekçi halkımızın, ilerici demokratik güçlerin kolaylıkla teslim olmayacağını, demokratik mevzilerden savaşmadan çekilmeyeceğini bilmelidirler. 

İlerici demokratik güçlerin eksik yönü. 
tüm nesnel koşulların varlığına, Olgunluğuna karşın öznel bir takım eksiklerin üstesinden gelememis olmalarıdır. Bu öznel eksiklikler, önyargılı" davranmak, grupsal çıkışları önde tutmak, sekterlik vb. aşılmalıdır. Tüm, ulusal demokratik güçlerin anti - emperyalist, anti-tekel anti - faşist eylem ve cephe birliği sağlanmalıdır. Bu birlik ` temelinde yığınsal çıkışlarla faşizm güçlerinin karşısına çıkılmalıdır. Bireysel terörizm bataklığına düşmenin, yılgınlığa kapılmanın faşist güçlerin eline silah vermek, teslim olmak anmina geldiğini biran olsun. unutmad dan | -böylesi kesimlere kargi : V terketmeden, onları da yanımıza 

ce g 


Maraş "alkinin cellatları işbaşında. Bu katil sürülerinin, faşist canilerin yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak? 


Şuçu faşist olmamaktı. Faşist katiller kendilerinden olmadığı için böylesine hunharca saldırdılar 


Minimini. yavruları, ana karnında bebeleri, hamile kadınları öldürenlerin sahte barış çağrılarının ardındaki gerçek. 


FAŞİZME 


Maraş'taki faşist katliamı tümyurtta geniş protestolara neden oldu. İlerici demokratik kuruluşlar yayınladıkları bildirilerle olayı kınadılar. Tertipleyicileri oldukları gün gibi açık olan faşist yuvaların, MHP'nin, ÜGD'nin kapatılmasını, . sorumlularından hesap sorulmasını istediler. DİSK, yaptığı bir açıklamayla B 4 2 katliamı protesto etmek için 5 Ocak'ta 5 dakikalık işi bırakma kararı aldığını e 3 ae ' í açıklamıştır. Tüm yurtsever güçlerin sert tepkileri yanında, özellikle gençlik 

_ — kitleleri arasında protesto eylemlerinin yoğunlaşması dikkati çekti. 

Maraş katliamını protesto amacıyla düzenlenen forumlar, boykotlar yürüyüşler geniş gençlik kitlelerini sardı. 


Faşistler Mariş'ı işte böyle yakıp yıktılar. Yağmaladılar. Bunlar faşistlerdir, bunlar kan dökücülerdir. Bunları iyi tanıyalım! 

İstanbul'da: Tatbiki Güzel Sanatlar, Gazetecilik, Galatasaray İşletmecilik, Şişli Siyasal Bilimler, Nişantışı Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları'nda protesto eylemleri yapıldı. İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan ilerici, yurtsever, devrimci, demokrat öğrenciler önce kendi okullarında eylemler koymuşlar, boykot kararı almışlar, daha sonra İşletmeclik Fakültesi'ne giderek üniversite çapında bir forum yapmışlardır. 

Vatan Mühendislik Yüksek Okulu, Çapa Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de bu hunharca katliamı protesto etmişler, protesto yürüyüşü düzenlemişlerdir. Üniversite ve yüksekokulların yanısıra, orta dereceli okullarda da kitlesel protesto gösterileri olmuştur. Cumhuriyet, Üsküdar, Kartal Endüstri Meslek, Fenerbahçe Liseleri'nde ilerci liseliler protesto forumları düzenleyerek boykot kararları almışlardır. 


Ankara'da: A.Ü.Tıp Fakültesi'nde öğrenciler düzenledikleri bir dizi elyelme Kahramanmaraş katliamını protesto ettiler. Sıhhiye'ye inen bin kadar öğrenci trafiği kesip faşizmin insanlık dışı yüzünü teşhir eden konuşmalar yapmışlardır. 
Daha sonra okula dönen öğrenciler yarım günlük boykot kararı aldılar. İlerci yurtsever gençler, Aydınlıkevler, Etlik, İskitler Akşam liselerinde de polisin ve idarenin engellemelerine karşın, katliamı kınamak için forum yaptılar ve bir günlük boykot ilan ettiler. Ulus'ta bildiri dağıtan ilerici yurtsever gençler, kahvelerde de konuşmalar yaparak hunharca kırımı lanetlediler. 

Maraş faşist katliamına karşı yapılan protesto eylemleri bazı temel görevleri ve sorunları göze dayatıyor. Bu karşı çıkışlar, bir kez daha faşist terörün ve anti-demokratik uygulamaların üstesinden, ancak yığınsal çıkışlarla ve eylem birliğini güçlendirmekle gelinebileceğini gösteriyor. Bu görev, tüm demokratik 


Faşizme, yığınsal çıkışları yükselterek, eylem birliğini güçlendirerek geçit verilmez! 


İlerici Yurtsever Gençlik © Sayfa: 4 


ATLIAMININ 


LULARI TÜRKEŞLER, 
LER HESAP VERMELİDİR! 


Kahramanmaraş'ta esen faşist fırtına memleketin üzerine kara bulutlar getirdi. 
Adım adım açık faşist diktatörlüğe, faşist biçimi hükümetlere oynayan gerici -faşist güçler karanlık pis emellerine ulaşmak, memleketi faşizmin karanlığına boğmak için her yolu deneyeceklerini bir kez daha göstermiş oldular. Endenozya tipi faşist kitle kırımının, faşist ayaklanmaların provasını Kahramanmaraş'ta sah neye koydular. Š 

Kahramanmaras'ta TÓB-DER üyesi iki öğretmenin ölümü, ve ölenlerin cenaze törenine faşistlerin saldırısıyla başlayan olaylar çorap söküğü gibi uzayıp gitti. Bilinçli, örgütlü, önce, hazırlıklı bir plan sahneye kondu. MHP'li faşistler kendilerinden olmayan herkeze karşı kudurmuşçasına bir saldırı başlattılar. Mahalleleri kuşattılar, evleri, dükkanları bombaladılar, yakıp yıktılar. Uzun menzilli tüfeklerle, otomatik tüfeklerle, makinelilerle, baltayla, palayla resmi | açıklamalara göre 107 masum insanın canına kıydılar. minimini yavruları, ana karnında bebeleri, hamile kadınları, 80'lik dedeleri, nineleri acımasızca öldür- x düler. Erke yürürken bunları yapanlar, eğer erki ele alırlarsa Pinoşeyi, İran şahını,somoza'yı aratmayacaklarını gösterdiler. Memleketi haphishaneye çevire- I ceklerini, onbinlerce kişiyi gözlerini kirpmadan öldüreceklerini açıklıkla gözler önüne serdiler. 


MARAŞ KATLİAMI'NIN SORUMLUSU “EMPERYALİZMDİR-CIA'DIR İŞBİRLİKÇİ-TEKELCİ BURJUVAZİDİR GERİCİ-FAŞİST GÜÇLERDİR! 


Kuşkusuz MHP'li faşistler Maraş katliamını tek başına kotarmadı. Amerikan emperyalizmi, CİA, işbirlikçi tekelci burjuvazi, gerici faşist güçler bu iğrenç saldırıyı birlikte tertiplediler. MHP'ye yol gösterdiler, desteklediler, hedef belirlediler. Eğer bu güçler arkasında olmasay- 


dı, uluslararası gericiliğin ve onun truva atı Amerikan emperyalizminin desteği olmasaydı MHP'li çapulcular sürüsü böylesi atliama girişebilirler miy di? 


Kimileri bu gerçeği görmek istemiyor. 


Faşist saldırıyı mezhep çatışması olarak görüyorlar. 

Gerici-faşist basının, suçluluğunu gizlemek isteyenlerin bu konudaki hassa siyeti histerik demogojileri anlaşılabilir birşeydir. Ama kendilerine ilericiyim, diyen birçok kişi kuruluş ve hükümette bu tuzağa düşmüştür. Gerici-faşist güçler MHP, AP başları mezhep çatışması demiştir onlarda kabul etmiştir. Faşist katliamın gerçek yüzünü gizleyebilmenin telaşına düşmüşlerdir. Her zaman olduğu gibi faşizme ödün vererek demokrasiye, kendi sonlarına bir çivi daha çakmışlardır. 

Oysa Maraş'ta bizzat CHP'liler ölüm kusan faşistlerin MHP'liler olduklarını açıklamışlardır. Maraş İl Yönetim Kurulu CHP'li üyesi Mehmet Ergüzerek Maraş katliamımı THA muhabirine olayların çok vahim biçimde geliştiğini söyleyerek şöyle anlatmıştır: “Sokağa çıkma yasağına CHP'liler ve öteki birçok vatandaşın uymasına karşılık MHP'liler AP'lilerinde desteğiyle bu yasağı çiğnediler. MSP'liler yasağa kesinlikle uydular. Organize bir durum söz konusudur. MHP Kahramanmaraş milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın yönetiminde Ankara'dan gelen yüzleri maskeli 50 militanın saldırıları organize ettiği herkesçe bilinmektedir.” 
Bir başka CHP'li Maraş CHP İl Başkanı Mehmet Parlakyiğit'in sözleri faşist katliamının iğrençliğini gözler önüne sermektedir. Şöyle diyor Parlakyiğit: “Kahramanmaraş'taki katliamı tarif etmek için kelime bulamıyorum. Buna vahşet demek te hafif olur. Sokaklardan 
evlerden 3 yaşındaki çocukların 60 
yaşındaki ihtiyarların parçalanmış cesetleri taşınıyor. İki gün süren saldırılarda ölenlerin 150 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Olaylar, saldırılar, cinayetler; vatandaşların kalbinde dev yaralar aç- 


GEÇİT YOK! 


güçlerin olduğu gibi, ilerici gençlik hareketi için de canalıcılığını koruyor. 
Gündemde baş sırayı tutuyor. Maraş katliamını kınama eylemleri bu temel göreve bağlı olarak, eylem birliğini, kitlesel çıkışları yaralayıcı tavırların üstesinden gelme zorunluluğunu öne çıkarıyor. 

Gençlik kitlelerinin haklı çıkışlarını, anti-faşist yığınsal eylemlere dönüştürmek , eylembirliğini güçlendirmenin bir aracı yapmak yerine, kendi dar grupsal çıkarları için kullanmaya çalışanlar, ister istesinler veya istemesinler, farkında olsunlar veya olmasınlar, faşizme karşı savaşımı güçten düşürüyorlar. 
Hele hele, Maraş'taki faşist katliamı protesto eylemlerinde bu gibi yararcı yollara saplanmak ibret vericidir. 

Kitlelerin eylemlerini grupsal yararlar için kullanma yoluna gitmek, faşist güçlerin saldırı planları için ortam hazırlamak, onların ekmeğine yağ sürmekten öte bir anlam taşımaz. Çünkü, grupsal çıkışlar, son eylemlerde de görüldüğü gibi, geniş gençlik kesimlerinin aktif yığınsal çıkışlarını parçalamakta, zayıflatmakta ve bu çıkışlari köreltmektedir. Gençlik örgütleri arasında varolan eylem birliğini zedelemekte, güçleri dağıtmaktadır. Daha da ötesi, geniş gençlik yığınlarına dayanmayan, onlarla bağları koparan grupsal çıkışlar, faşist terörün yoğunluğu karşısında kolayca bireysel terör eylemlerine dönüşebilmekte ve provakasyon lara uygun koşullar yaratmaktadır. 

Eylem birliği yapılan hareketlerde alınan kararların en ufak ayrıntısına kadar uymak, o hareketin başarısı için temel koşullardan biridir. Ama sözde eylem birlğine girmek, pratikte varılan kararları çiğnemek, serüvenci girişimleri eylem birliğine katılan örgütlerin tümünün kararı gibi gösterip, bunu dayatmak hareketin başarısını değil, daha başlangıcından hareketin başarısızlığını belirler. 
Nitekim, Maraş katliamını protesto eylemlerinde, önceden planlandığı anlaşılan böylesi davranışlar bazı okullarda eylemlerin başarısızlığına damgasını vurmuştur. 

Tarihten gösterdiği ders, faşizme karşı savaşımda utkunun kitlelerin bitmez tükenmez savaşım gücüne bağlı, örgütlü, bereysel teröre yer vermeyen anti-emperyalist, anti-tekel ve anti-faşist savaşımı, kitlesel çıkışları yükseltmekte olduğu gerçeğidir. Gençlik yığınlarının çıkışlarını böylesi bir savaşıma kanalize etmek, ulusal demokratik güçler tarafından verilen bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımına tabi kılmak, yükselen faşist tırmanışı, terörü ve saldırganlığı geriletme, altetme yolunda ivedi ve yaşamsal bir görevdir. 


mıştır. Unutmak istesek dahi bu olayların bu vahşetin unutulabileceğini söylemek mümkün değildir. Terör yaratanlar ve bu vahşeti yaratanların ve bu vahşeti sergileyenlerin yakalanmalarını ve cezalandırılmalarını istiyoruz...” (Cumhuriyet 
25 Aralık) 

Ama bizzat Başbakan Ecevit, İçişleri Bakanı CHP'li arkadaşlarının tam tersi açıklamalar yapabilmişlerdir. Saldırganların kimler olduğunu söyleyememişlerdir. Mezhep çatışması demişlerdir. Hatta İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı Maraş katliamının cenaze törenine katılanları aşırı sol tahrikle suçlamıştır. 

Kimileri de Maraş katliamını doğal bir afet gibi ele almışlar, doğal bir afete olan tepkiyi göstermişlerdir. Saldırganları kınıyoruz demişlerdir ama saldırganların kimler olduğunu söyleyememişlerdir. 

Perinçekçi Maocularda kopardıkları onca gürültüye karşılık olayların gerçek yüzünü gizleyemeyeceklerdir. Bir yandan aylardır Maraş'ta provokasyon ortamının yaratılması, için çaba gösterenler sahte MHP düşmanlığı ile hiç kimseyi kandıramayacaklardır. Pekinli Maocular bununla da yetinmemişlerdir. Kahramanmaraş faşist katliamının çıkışnedenleri saptırıcı hedef şaşırtan yayınlar yapmışlardır. 
Faşist katliamı CHP ağırlıklı hükümetin dış politikalardaki başarılarına karşı bir tepki olarak yorumlamışlardır. “Ecevit'in bir yıllık hükümeti boyunca sık sık tekrar ladığı bir söz var: “Hükümet ne zaman sorunları çözmeye yönelse bundan rahat sız olanlar anarşiyi arttırıyorlar. Başbakan Maraş'ın yerle bir edilmesi üzerine de aynı şeyi tekrarlıyor. Çok güzel, çok iyi, hatta bravo. Türkiye'deki anarşi konusunda bundan daha iyi bir tespit yapılamaz. Gerçekten de Maraş'ta MHP gericiliğinin kudurması, tam Kıbrıs sorununda barışçı çözüme doğru adımlar atıldığı bir döneme rastlıyor.” (Doğan Yurdakul 25 Aralık Aydınlık) 


Emperyalizmin truva atı Pekinli Çinli liderlerin borazanları eibette ki, olayların gerçek yönünü saptırmak isterler. Çünkü efendilerine hizmet bunu gerektirmektedir. Maoculuğun misyonu bunu emretmektedir. Ama gerçekler yalındır. 

Maraş faşist katliamı, memleketle aylardan beri önü alınamayan faşist saldırganlığın faşist terörü adım adım 
tırmandırıp ulaştırdığı noktadır. Kanlı 1 
Mayıs 1977'nin, 16 Mart kırımı'nın, Bahçelievler katliamının, Elazığ'da Malat ya'da olanların bir devamıdır. Parlamenter yöntemlerle erkini sürdüremeyen işbirlikçi tekelci burjuvazinin faşist biçimi hükümetlere yönelmesinin çarpıcı bir yansımasıdır. Kuşkusuz ülkemizde faşist saldırganlığın son bir iki ay içerisinde böylesine şiddetlenmesi bölgemizdeki gelişmelerden, Amerikan emperyalizminin İran'da gelişen, güçlenen halk ayaklanmasından sonra konumlarını güç lendirmek istemesinden ayrı değildir. 
Amerikan emperyalizmi bölgede, Ortadoğu'da Güney Amerika Kıtası'nın birçok ülkesinde olduğu gibi faşist, kendisine sıkı sıkıya bağlı hükümetler istemektedir. 
Pinoşe gibi, Somoza gibi insan kasaplarının işbaşına geçmesini istemektedir. 
Ve bu yönde tüm güçlierini seferber etmektedir. Ülkemizde olduğu gibi işçi sınıfı hareketini, ulusal demokratik güçleri sindirmek, bölmek, güçten düşürmek, faşizme kapılar aralayabilmek için tüm olanaklarını kullanmaktadır. 


Bu yönde ileri bir adım atıldı. CHP ağırlıklı hükümet Maraş katliamını gerekçe göstererek 13 ilde sıkıyönetim ilan etti.Sıkıyönetim kararı Parlamento'da kabul edildi. Gerici-faşistler sıkıyönetimi sevinçle karşıladı. ÜGD Genel Başkanı Şevket Çetin daha sıkıyönetimin ilk günü çok sevinçli olduklarını düzenledikleri basın toplantısında açıkladı. CHP ağırlık lı hükümet sözcüleri sıkıyönetimin demokratik hak ve özgürlüklerin kılına bile dokunmayacağını ileri sürmektedirler. 
Ama bir çok .sıkıyönetim bölgesinde demokratik kuruluşların kapatılması, İstanbul'da Maraş katliamını protestoeden liseli, yüksekokullu 348 öğrencinin sıkı yönetim mahkemelerine verilmesi, gözal tina almaların ve tutuklamaların yaygın 


laştırılıyor olması gerçeklerin hiçte hükümet sözcülerinin söylediği gibi olmadığı nı göstermektedir. Demokratik hak ve özgürlükler kısıtlanmaktadır. Faşist odak ların üzerine yürüyemeyen, emperyalizmin her istediğini yerine getirenlerin ulaştığı ileri nokta. Son nokta değil 
çünkü, faşistler, gerici güçler sadece 13 
ilde sıkıyönetim ilan edilmesiyle yetinilmeyeceğini, hükümeti devirip. yerine faşist biçimi yönetimlere geçilmesi gerektiğini açık açık söylüyorlar. Sıkıyönetim daha da yaygınlaştırılması gerektiğini belirtiyorlar. MHP'nin başı Türkeş 7 
ilde daha sıkıyönetim ilan edilmeli diyor. 
Ve bir bakıyorsunuz sıkıyönetim istenilen illerde faşist terör tırmandırılıyor. 
AP'nin başı Demirel hükümeti devirmek yada tutunabildiği birkaç dalıda kesebilmek için Gensoru önergesi veriyor.. 

AP elebaşları MHP'li faşistlerle tam bir işbirliği içerisindeyken, Demirel Türkeş'in sarmaş dolaş resimleri gazetelerde yayınlanırken Maocu faşistler utanmazca yalanlarını sıralıyor. AP başlarını, diğerlerini suçsuz göstermeye çalışıyor. Sıkıyönetimcilere yol gösteriyor. Sıkıyönetimi destekliyor. Sıkıyönetimle şunları yapması gerekir diyor. İşte Maoculuk böylesine iğrenç ve sefil konumlara gelmiştir. 


Ancak bu ülkede demokratik hak ve özgürlüklerin rafa kaldırılmasına, insan- lik onurunun ayaklar altında çiğnendiği yönetimlere geçilmesine sonuna kadar karşı çıkacak namuslu insanlar, yılmaz 


anti-faşistler, ateşli yurtseverler de vardır. 


Başta işçi sınıfımız, ulusal demokratik güçler, faşist saldırganlığa karşı direneceklerini apaçık belli etmişlerdir. 
DİSK, Maraş faşist katliamında ölenlerin anısına 5 Ocak günü saat 11'de tüm üyelerini ve halkı 5 .dakikalık saygı duruşuna çağırmıştır. Diğer demokratik kuruluşlarında bu çağrıyı destekler açıklamalar yaptıkları görülmektedir. 
- Eğer ülkemizin üzerini faşizmin kapkara bulutlarının örtmesini, ülkemizin Şili'ye, Uruguay'a, Güney Afrika'ya benzemesini istemiyorsak tüm güçlerimizi birleştirelim. Anti-emperyalist, antitekel, anti-faşist cephede gücümüzü örgütlü birliğe dönüştürelim. Amerikan emperyalizminin, NATO'nun, CENTO' nun, CIA'nın, işbirlikçi tekelci burjuvazinin, gerici-faşist güçlerin karşısına dikilelim. Dar grupçuluğu, ön yargılı yaklaşımları dayatmanın zamanı değildir. 
Tehlike kapıdaki faşizm tehlikesidir. 
Somuttur. Bu tehlikenin önüne geçme- nin, ülkemiz üzerindeki karabulutları dağıtmanın yolu tektir. Yığınsal çıkışlara sarılmak. Anti-faşist, anti-emperyalist, anti-tekel eylem ve cephe birliğini yükseltmek.. 


A 


DEĞERLİ OKURLAR 


SAVAŞ DOLU BİR YI- 
LI GERİDE BIRAKI- 
YORUZ. YENİ YILDA 
ÇOK DAHA ÇETİN 
ZORLU KAVGA GÜN- 
LERİ BİZLERİ BEKLİ- 
YOR. 1979, ANTİ-EM- 
PERYALİST, ANTİ- 
FAŞİST, ANTİ-TEKEL 
EYLEM VE CEPHE 
BİRLİĞİNİN UTKU 
YILI OLSUN. YENİ 
YILINIZI EN İÇTEN 
DEVRİMCİ DUYGU- 
LARLA KUTLARIZ.. 
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EGE TIP'TA YENI KAZANINILAR 


e İN a - - s 


IÇİN SAVAŞIM SÜRECEK! 


Geçtiğimiz hafta içinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sınıf temsilciliği ve fakülte öğrenci temsilciliği seçimleri yapıldı. 11'Aralık Pazartesi günü yapılan öğrenci temsilciliği seçimini ilerici yurtseverlerin adayı Vedat Şanlı almıştır. 
günlerde yapılan sınıf temsilciliklerinden dördünü (2., 4., 5., 6. sınıf temsilciliklerini) ilerici yurtsever gençler kazanmıştır. 

Tıp Fakültesi öğrenci temsilciliği seçiminde Dev-Yol, Kurtuluş, Devrimci Militan ittifakı sonucu Dev-Yol'un adayı desteklenmiştir. Fakat Dev-Yol daha sonradan Kurtuluş ve Devrimci Militan gruplarından habersiz Halkın Kurtuluşu ve Aydınlık Maocuları ile anlaşınca ; Kurtuluş ve Devrimci Militan seçim günü öğleden sonra (oylarını daha önceden, sabah kullandıklar halde) anlaşmayı bozdular. 

Bu arada Aydınlık karşı-devrimcileri de yarıdan fazla oylarını Devrimci Yol'un adayına vermişlerdir... 

Seçim sonunda IGD adayı 647 oy alırken, diğer aday 580 oy alabilmiştir. Aydınlık Maocularının adayı 
53 oy almış, 80 oy boş çıkmış ve iptal 
edilmiştir. 

IGD'ye karşı tüm grupların ittifakı bozgunla sonuçlanmıştır. Ege Üniversitesi'ni anti-faşist gençliğin kalesi yapmaya kararlı ilerici yurtsever gençlere, bu haklı başarı daha da güç ve kararlılık katacaktır. 


EGE ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ 
DERNEĞİ YÖNETİMİNİ İLERİCİ YURTSEVER GENÇLER ALDI 


Son zamanlarda Ege Üniversitesi ilerici yurtsever öğrencilerinin önemli 


Daha önceki" 


Gericiler her zaman olduğu gibi öğrencilerden gizli kongre yapamadılar. 
Fakültesi öğrencileri buna izin vermediler. Kongre yerini öğrendiler. Kongreyi ertelettiler ve kazandılar. 


bir başarısı da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği yönetimini almaları olmuştur. Okul yönetimi- nin tanımadığı, fakat 850 üyesi ile öğrenci kitlesini yığınsal olarak temsil eden ve yönetiminde ilerici yurtsever öğrencilerin bulunduğu TIP-DER'e karşılık gerici karanlık güçlerin elindeki derneğin ismi var cismi yoktu. Tıp Fakültesi öğrenci kitlesinden bu denli gizlenen derneğin yöneticileri, dernek yerini ve kongre zamanlarını şimdiye dek saklamayı başarabilmişlerdi. 

Ancak bu yıl, ilerici yurtsever öğrenciler derneğin yerini ve kongrenin zamanını öğrendiler. Sahte kongreyi engelleyen ilerici öğrenciler, yeni bir kongre toplanması, Tıp Fakültesi'- 


Ege Tıp 


nde okuyan öğrencilerin derneğe üye yapılması ve yeni yönetimin ilericilere geçmesi için var güçleriyle çalıştılar. 

26 Kasım 1978'de yapılan kongrede derneğin yönetim kuruluna ilerici öğrenciler seçildiler. Böylece ilerici yurtsever öğrenciler, 7 yıldır gizli tutulan öğrenci derneğini karanlık güçlerin elinden alarak önemli bir demokratik mevzi kazanmış oldular. 
. İlerici yurtsever öğrenciler Ege Üniversitesi'nde elde edilen kazanımlara yenilerini eklemek için ardıcıl olarak savaşımı sürdüreceklerdir. Bu savaşımı hiçbir güç 'engelleyemeyecektir!... 

BORNOVA'DAN İLERİCİ 
YURTSEVER GENÇLER 


o ANKARA'DAKI KIBRIS YURTLARI DA 


POLİS TARAFINDAN BOŞALTILDI 


Ankara'daki Kıbrıs kız ve erkek yurtları 16 Aralık'ta polis zoru ile boşaltıldı. 
21 Kasım'dan itibaren direnişte olan ve 
yurtlarının kapatılmaması için savaşım veren Kıbrıslı gençler, her türlü baskıya rağmen yurtlarını o terketmemişlerdi. 
Elektriklerin ve suyun kesilmesi, kalori- 


ferlerin yakılmaması, idarecilerin ve işçi- . 


lerin geri çekilmesi KÖGEF önderliğinde direnen gençleri gerilelememişti. En son çare olarak Kıbrıslı ilerici yurtseverlerin üzerine polis sürüldü. Yurtlarından çıkmayı reddeden Kıbrıslı gençler zorla yurtlarından atıldılar. Erkek yurdunun kapı ve pencereleri panzerle söküldü. Arkasından çok sayıda polis içeri girerek yurtta bulunan gençleri copladı. Yurtta kalan tüm Kıbrıslı öğrenciler polis tarafından karakola götürüldü. Karakolda KÖGEF ve AKÖK yöneticilerine özel baskılar uygulandı. 
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BURSA'DA İLERİCİ YURTSEVER GENÇLER 


Emperyalizmin Kıbrıs'ı bir NATO üssü yapmak için çabalarını artırdığı, planlar hazırladığı bir dönemde Kıbrıslı ilerici yurtsever gençler yurtlarından atıldı, dayaktan geçirildi. Kuşkusuz bütün bunlar rastlantı değildir. Emperyalizm ve gerici faşist güçler Kıbrıs'ın bağımsızlığı için yılmadan savaşım veren Kıbrıslı ilerici gençleri ve örgütleri KÖGEF'i susturmak istiyor. CHP ağırlıklı hükümet de bu baskıların uygulayıcısı oluyor. 

Kıbrıs yurtları kapatıldı. Ancak Kıbrıslı ilerici gençlerin, KÖGEF'in savaşımı durmuyor. Yurtların kapatılmasına karşı verdikleri savaşımda kazandıkları deneylerle savaşımları daha da güçleniyor. Kıbrıslı ilerici gençlerin savaşımına omuz vermek, dayanışmayı yükseltmek görevi ner zamankinden daha yakıcı olarak önümüzde duruyor. Bu görev, tüm anti-faşist gençliğindir. 


m 
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BiRİM DERNEKLERİ 
VE GÖREVLERİMİZ. 


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Resmi Birim Derneği'nin kongresini ilerici öğrenciler kazandı. Anti - demokratik yasa değişikliğinden bu yana böylesi ` bir şey ilk kez gerçekleşmektedir 

Bu açıdan, bu başarı sadece 
Ege Tıp Fakültesi öğrencilerinin, ilerici gençliğin değil tüm yurtsever gençliğin başarısıdır. Bu başarıyı Türkiye çapında tüm yüksek okullarda yinelemek yönünde harekete görevi önümüzde durmaktadır. Kuşkusuz, bir çoğunun yeri, yönetimi, varlığı bilinmeyen bir derneği işler hale getirmek güç bir iştir. 
Ama Ege Tıp Fakültesi örneği, öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde, engelierin ne kadar yüksek olursa olsun aşılmaz olamayacağı görülmüştür. 

Doğaldır ki, birim derneklerini işletme savaşımını sadece anti-demokratik yasaların dar duvarları arasına sıkıştıramayız. 
Tersine öğrencilerin yönetime katılmasını, öğrenim birimlerin- de örgütlenmesini güçleştiren yasaların önüne dikilmek, demokratik 've etkin bir işlerliğe kavuşması yönünde savaşımı yükseltmek durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Üniversiteler Yasa Tasarısı'nın öğrencilerin yönetime katılmasını düzenleyen 65. maddesi üzerine dikkatimizi yoğunlaştırmalıyız. Öğrencilerin yönetime katılmasını Oo Üniversitelerarası Kurul'un bildiğince düzenleyeceği yönetmeliğe ve üniversitelerde birim derneklerinin oluşturulmasını ve işletilinesini üniversite yönetimlerinin keyfi kararlarına bırakan bu yasa maddesinin diğerleri gibi öğrencilerin aktif katılımı ve önerileri göz önünde bulundurularak yeniden hazırlanması yönünde somut istemlerimizi tüm öğrenci gençliğe mal apa: Bu konuda bakınız İYG, s.70, Üniversite Yasası Demokratikleşti- < rilmelidir baslikli yazi.) 

Aynı güçlükler okul dışında kurulan birim derneklerinin işletilmesi konusunda da kendisini gösteriyor. Anti-demokratik yasaların ve yönetmeliklerin zorlaması sonucu başvurulan bu yolun yozlaştırıldığı, bir öğrenim biriminde bir, iki, hatta üç birim derneğinin çalışma yürüttüğü görülüyor. Öğrencilerin en geniş kesimini kucaklaması gereken birim derneklerinin yerine grup çıkarlarını ön plana çıkaran birim dernekçiklerinin işletilmeye çalışıldığı görülüyor. 

Demokratik üniversite savaşımını zedeleyen, güçten düşüren bu grupçu ve sekter anlayış terkedilmelidir. Gençliğin anti- faşist, anti-emperyalist eylem birliğinin oluşumu ve gelişimi yolunda geniş olanaklar sunan birim derneklerini, demokratik bir biçimde işletme ve işlevini geiiştirme savaşımına hız verilmelidir. 


IGD SAMSUN TEMSİLCİSİNİ 


MAOCULAR 
KURŞUNLADI 


İGD Samsun Temsilcisi Metin KOÇHAN “Halkın Kurtuluşu” Maocuları tarafından DSİ otobüs durağında alçakça kurşunlandı. 
15-20 kişi kadar olan Maocu hainler, durakta beklemekte olan İGD'nin yiğit savaşeri Metin arkadaşımıza azgınca saldırmışlar, arkadaşımız direnince de kurşunlamışlardır. Saldırıyı yapanlar Dursun Kaya, Rahmi Aytaşoğlu, 
Ümit Cemal, Nevzat, Ramiz ve diğer Maoculardır. 


Ancak polis silahlı saldırıya uğrayan İGD üyeleri olduğu halde tanıklık yapmak için giden üç arkadaşımızı gözaltına almıştır. 
Oysa saldırganlar ellerini kollarını sallıyarak dolaşmaktadırlar. 


Biz Samsunlu ilerici yurtsever 


METİN KOÇHAN 


gençler Maocuların ve polisin engellemelerini kıracağız. Sağdan ve soldan gelen her türlü engeli aşacak güç ve kararlılıktayız.. 


SAMSUNLU 
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GENÇ iŞÇİLER 
GENÇLİK HAREKETİNİN ÖNDERİDİR 


ADNAN SEL— İGD MYK ÜYESİ, EMEKÇİ GENÇLİK BÜROSU SORUMLUSU 


Dünyamız giderek gençleşiyor. Yeryüzü nüfusunun % 50sinden fazlasını gençler oluşturuyor. Ve günümüz gençliği, kapitalizmin, sosyalizm ile dünya çapında çatıştığı çağda hayata giriyor. Bu gençlik ordusunun önemli bir bölümü, üretim sürecinde, böylesi bir konuda sınıflar savaşımında yerini alıyor. İki sistem, iki yaşam biçimi, genç emekçileri etki alanında tutma savaşımına önem veriyor. Lenin “Gelecekteki toplumsal ilerlemenin, genç kuşağın emekçi çoğunluğunun, izlediği yola bağlı olacağı "nı sık sık vurgulamıştı. 
Bu gerçek doğrultusunda hareket eden dünya ilerici sendikal hareketi ve dünya demokratik gençlik hareketinin etkin savaşımları ve genç emekle ilgili geliştir. 
dikleri eylem birlikleri sonucu, emekçi gençlik, günümüzde toplumsal ve politik 

areketler içerisinde rolünü arttırmış bulunuyor. Yalnızca 1966-1973 yılları arasında genç grevcilerin sayısının 3 misline çıkması, FAC'de genç işçilerin sendikalarla umuz omuza verdikleri savaşım sonucu, 1972'de yasal haklarını genişletmeleri, sosyalist ülkeler emekçi gençlerinin, yeni Loplumun yaratılmasında, Lenin'in de belirttiği gibi “atılgan güç olma doğrultusunda özverili çalışmalar içinde bulunusu, emekçi gençlerin toplumda artan etkinliklerinin somut göstergeleridir. 
ULKEMIZDE İŞÇİ-EMEKÇİ 
GENÇLİĞİN SAVASIMININ 
ULASTIGI BOYUTLAR 


Dünya emekçi gençliğinin ayrılmaz bır bölüğünü oluşturan Türkiye emekçi gençliği, ülkemiz toplumsal yaşamında etkinliğini artırıyor. 

Ülkemizde üretim sürecinde genç işgücünün kullanımı yoğun.DİE (Devlet İstatistik Ens.) 1977 verilerine göre yalnızca 12-18 yaşları arasında 3,7 milyonu aşkın kişi, ekonomide aktif olarak yer alıyor. 
Her yıl üretim sürecine 15 yaşını bitirmiş 
800 bin genç giriyor. Metalurji işkolunda 
çalışanların yaş ortalaması 23-24. İş yasaları, bu gençleri burjuvaziye ucuz işgücü 

lacak biçimde düzenlenmiş. 

İşçi-emekçi gençlerin, toplumda rolünün ve etkinliğinin artışı, yalnızca toplumdaki sayısal çokluğu ile açıklanamaz. 
İşçi sınıfımızın örgütlü güçlerinin, burjuvaziye karşı verdiği utku dolu savaşlardan bağımsız bir etkinlik değildir bu. 

Burjuvazi, genç emeği sınıflar savaşın- da tesirsiz bırakmak için yoğun çaba harcadı. Uzun yıllar işsizliği, açlığı dayatu. Ama nice adsız devrimci genç işçi ve sendikacılar, Necmettin Giritlioğlu gibi genç sendikacılar, burjuvazinin bu politikasına karşı direndiler. Genç emekçilerin sendikal saklardan yararlanması, sendikaların anti-emperyalist politikaya yönelmesi, sarı sendikacılığın teşhir edilmesi işçi sınıfının birliğinin sağlanmasında etkin yer aldılar. Ve bu onurlu savaşlarında burjuvazi tarafından katledildiler. 
Ama onların bu savaşımları, gelecek kuşaklara gerçek kurtuluş yolunu, İleri Dem.: kratik Düzenin gerekliliği, gerçeğini ve en önemlisi bu soylu savaşlarda genç işçi ve sendikacıların yerini, görevlerini göslermiştir. Günümüz ilerici işçi-emekçi gençleri bu devrimci gelenekleri savaşım- 


larında yaşatıyorlar. Sendikal harekette, genç işçi ve sendikacıların etkinliklerinin artışı rahatça gözlemleniyor. Örneğin; Maden İş 22. genel kurulunda, 18 yaşındaki üyelerin, sendikal organlara seçilmelerinin benimsenmesi, Avni Ece, Fevzi Türbeci, Önder Alkan gibi ilerici genç işçilerin, faşistlerce, maocularca katledilişi, savaşımın sendikal alanda ulaştığı boyutları gösteriyor. Avni'lerin, Fevzi'- lerin, Önder'lerin, sınıf sendikalarındaki görevlerinin yanı sıra, İGD saflarında görev almaları, 1. Kongremize girerken 


. üye bileşimimizin % 40,7'sinin genç işçi- 


lerden, % 12'sinin diğer çalışanlardan (köylü, öğretmen, mühendis vb.) yani üyelerimizin % 52,7'sini emekçi gençlerin me e işçi-emekçi gençlerin örgüt yönetiminde % 32 oranında yer almaları, ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Zonguldak, Karabük, İskenderun vb. gibi önemli işçi yataklarında şubelerin açılması, genç işçilerin, gençlik hareketinde somut, kalıcı adımlar attıklarını gösvermektedir. Bu, gençlik hareketinin ulaşğı niceliksel ve niteliksel gelişimin s mut ifadesidir. 


GENÇLİK HAREKETİNDE 
GÜNCEL GÖREV 


CHP, :ükümette ağırlıkta olarak yer almasına karşın faşizm kanla, kurşunla urmanıyor. Faşist rareketin başını ezme savaşımında örgülümüze düşen görev, gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist eylem birliğinin ivedi olarak sağlanması için çaba : arcamakur. Bu zor savaşta, dara güçlü da a yığınsal İGD gerek. Bunun için ilerici ve kalıcı adımlar attık. Ama bu bizler için yeterli mi? Elbette değil, 

Örgütümüzün dara güçlü ve sağlam dayanaklara kavuşmasında işçi-emekçi gençlerin gerek üye -larak ve özellikle örgüt yönetiminde ağırlıkta olarak yer almaları için savaşım, önemli bir görev 

larak karşımızda duruyor. 

Bu tesbitin önemi, işçi emekçi gençliğe sınıfsal bir yaklaşımla gidildiğinde daha açıkça görülecektir. Gençlik sorunlarına sınıfsal yaklaşım, gençliğin çeşitli bölümlerinin (işçi, köylü, öğrenci) devrimci olanaklarının, açık bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Lenin, “savaşımın sonucunu, özellikle genç işçiler belirleyecektir“ diyerek, işçi gençliğin sınıflar savaşımındaki rolüne özel bir önem vermekteydi. Bunun nedeni ise açıktır. İşçi sınıfının genç kuşaklarıyla çalışmak, işçi sınıfının örgütlü güçlerine önemli perspektifler sağlar: 

Birincisi; yarının tecrübeli işçileri olarak genç işçilerin bilincinin, örgüt zihniyelinin yükseltilmesi işçi sınıfının birliğini sağlamada önemli bir etmendir. 

kincisi ise işçi gençlik aracılığıyla genel olarak gençliğin işçi sınıfı ile daha sıkı ve somut bağlar kurması sözkonusudur. Böylece tekellerin erkine yönelik savaşta önemli bir toplumsal gücü oluşturan gençlik yığınlarının, onların eylemlerinin işçi sınıfı hareketinin yolunda yürümesi sağlanmış olur. 

İşle işçi gençliğin ilerici gençlik harekeline geiireceği devrimci olanakları bu 


KAVEL-ISTANBUL 


dö DİSK'e bağlı Maden - İş Sendikası İstinye'de bulunan Kavel fabrikasında 21 


Aralık 1978 günü greve çıkmıştır. 


Bilindiği gibi, yiğit Kavel işçileri 1961 Anayasası'nın grev ve toplu sözleşme haklarını 1963 yılında;Türkiye işçi sınıfının savaşım tarihine “Şanlı Kavel Direnişi” olarak geçen eylemleriyle söke söke almışlardı. 

Kavel işçileri grevlerinin 3. gününde MAHA ajansına verdikleri demeçte, “Bu 


son grev olmayacak” demişlerdir. 


FIDEF-ALMANYA 


Federal Almanya'da çelik işkolundaki grevcilerle dayanışma eylemleri di şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunluk kazanmıştır. 
Bilindiği gibi “işten atılmalara, işsizliğe karşı savaş”, “35 saatlik iş” haftası"belgileriyle başlayan grevle dayanışma eylemlerinin sonuncusu FİDEF'in çağrısıyla tam 33 yerde birden yapılan dayanışma mitingleriyle 


yaşama geçirildi. 


33 yerde birden onbinlerce işçinin, öğrenci ve kadının yürüdüğü miting çelik 
işkolu patronlarının yüreğini korkulara saldı. 


ATKD- AVUSTRALYA 


Derneği 12.10.1978 günü Federal Almanya'da çelik işkolundaki grevcilere ve 


dö Avustralya'da çalışan Türkiyeli işçilerin kurduğu Avustralya Türk - Kültür 


yine aynı gün de Başbakan Bülent Ecevit'e birer mektup yazmıştır. 
Başbakan Bülent Ecevit'e yazdıklar; mektupta özetle şöyle demişlerdir. “Biz 
Türkiyeli işçiler Ürün dergisi yayımcılarının yargılanmasını protesto eder, 141 


ve 142. maddelerin kaldırılması ı 


olduğumuzu belirtiriz.” 


çin sonuna kadar mücadele etmeye kararlı 


Avustralya Türk - Kültür Derneği'nin aynı gün IG-Metall Sendikası'na gönderdikleri “1G-Metall Sendikası yönetici ve grevci - işçi arkadaşlara” başlıklı mektupta da Avustralya'da çalışan Türkiyeli işçilerin FAC çelik işkolu grevci kardeşleriyle dayanışmalarını dile getirmişler ve “Şunu kesinlikle belirtmek isteriz ki, dünya işçi sınıfının bir parçası olan sizlerin, ne kapitalizmin satılmış 


gazeteleri, ne faşist saldırılar, ne de patronun lokavt tehditleri, grevinizi ` 


kıramayacaktır" diyerek dost selamlarını iletmişlerdir. 


İlerici Yurtsever Gençlik © Sayfa: 7 ` 


sınıfsal yâklaşımla açıkça görmek gerekir. 
Bununla birlikte, gençliğin büyük öğretmeni Dimitrov'un da “Gençlik hareketinin temelinin isçi ve köylü gençlik olması gerektiğini unutmayın”, “İyi kadrolar esas olarak işçi-köylü gençlikten gelir” şeklindeki tavsiyeleri genç işçi-emekçi kadroların örgütümüz yönetim kademelerinde görev almaları için verdiğimiz, vereceğimiz savaşımın önemini daha anlamlı kılmaktadır. Yalnız böylesi bir savaşımın hedefi, ülkemizde önemli bir devrimci potansiyeli bağrında toplayan öğrenci gençliğin öneminin yadsınmasını beraberinde getirmez. Aksine bu potansiyelin işçi sınıfının savaş yolunda maddi bir güce dönüşmesi için işçi gençliğin önderliği gereklidir. Tarihsel deneyimler bunu açıkça kanıtlamıştır. 


GENÇ İŞÇİLERİN 
ÖRGÜTLENMESİNDEKİ 
POLİTİKAMIZ NEDİR? 

Genç işçilere yönelik çalışmalarımızda, özellikle örgütsüz ve sarı sendikaların örgütlü olduğu işyerlerindeki genç işçilerin örgütlenmesi baş köşeyi tutuyor, Bu ereğimize varmak için, genç işçileri örgütleyecek, onların "aklarını savunacak komitelerin, fabrikalarda, işletmelerde, atelyelerde vb. yerlerde oluşturulması büyük öneni taşımaktadır. İlerici genç işçilere bu örgüllenmelerde büyük görevler düşüyor. 
Da. a fazla genç işçiyi örgüt yönetimine getirmek, ve dara fazla genç işçiyi üye yapmada bu komitelerin işlevi büyüktür. 
genç işçi sınıfı eylemcileri bu komiteler içinde yürüttüğü çalışmalar sonucu örgülümüzde dara etkin görevlere geleceklerdir. 

Genç işçilerin »luşturdukları bu komiteler, emekçi gençliğin güncel maddi ve kültürel ihtiyaçları ile ilgili istemlerini, işçi sınıfımızın örgütlü güçlerinin savaşım wedefleriyle bir bütünlük içinde ele alarak savaşımlarını yürütmelidirler. Bu çalışmalarda işçi-emekçi gençlere, istemlerini ancak sınıf sendikalarında, ilerici gençlik sareketinde, örgütlü savaş vermeleriyle olanaklı olabileceğini kendilerine gösterebilmeliyiz. Bu nedenle genç işçilerin başta fabrikalar olmak üzere, “yaşamlarında karşılaştıkları tüm sorunları çok iyi göz- 


ylemişlerdir. 
“Kahramanmaraş'ta 


gizleyememektedir. 


uygulandığı gün gibi apaçıktır. 


ahramanmaraş'ta kardeş kardeşi 


a ve halkı yalnız bı 


uygulanm 


"SIKI YÖNETİM 
ÇÖZÜM DEĞİLDİR” 


Türkiye Maden-İş Sendikası Genel faşist saldırı ve katliamlara karşı ve 26. 
ilgili olarak aynı gün yaptıkları iki ayrı basın açıklamasında 


da ların bir tek r: taşi katliam. MHP'nin, legist oaaao. pA E n kaha Fl eğik m ge 


Yönetim Kurulu Kahramanmaraş'taki 12.1978 günü ilan edilen sıkıyönetimle özetle şunları 


gelen 


K manma halk karşı, bu kentimizdeki ilericilere , Sağduy miş karşı sonuna Kallur plânlı bir saldırının tüyler ürpertici bir şekilde 


rmamıştır. Kahram, lıkla hiçbir ilişkisi bulunmayan faşist yu ve onların peşine takılanlar kitle katliamına girişmişlerdir. Bu olayın baş sorumluları “Bu hükümet istifa etmedikçe bu olaylar sürecektir” diyenlerdir. Li Faşizm aşama aşama tırmanırken, CHP ağırlıklı hükümetin zaaflarından yararlanmayı çok ie am azal leri ha sayısız şiddet olaylarında sorum olduğu ortaya çıktığı halde, hükümetin bir partiye yasallık tanıması ne delik r larının e aps A= Y= tt re ve Ë= | ; “bir hızla devletin ekil acizlik içinde © sai ea mua 


m duyduklari iç çal ke eş Í 
' ari desteğinde, “Milli devlet, güçlü iktidar" diye nitelendirdiken İn nin des 


önetimin gelmesi için yararlanmak isteyeceği unutulmamalı- 


lemleyebilmeliyiz. Özellikle genç işçileri, işverenlerin ucuz işgücü yapan yasalara karşı, genç işçileri üretim sürecinde koruyan Demokratik İş Yasası, parasız genel ve mesleki teknik eğitim hakkı, işsizliğin yıkıcı sonuçlarına karşı savaşım günceldir. Ve bu savaşıma, genç işçilerin oluşturduğu komiteler en geniş işçi gençlik yığınlarını katabilmelidir. Genç işçilerin sorunlarının özellikle sendikalarla birlikte çözülmesi için gerekli şartlar oluşturmalıdır. Fabrika'da genç işçilerin, İGD'li genç işçileri, kendi haklarının savunucusu ve danışmanları olarak görmeleri sağlanmalıdır. 

Yalnız genç emeğin haklarını savunmak tek başına bir anlam taşımıyor. 
İlerici genç işçiler, gerek işçi sınıfının örgütlediği eylemlere, gerekse ilerici gençlik hareketinin örgütlediği eylemlere genç işçilerin yığınsal olarak katılmalarını sağlamak gibi önemli görevlerle de karşı karşıyadırlar. Her iki savaşım biçiminin günümüzde uyumlu hale getirilmesi önem taşıyor. 

Salt birine önem vermek kısır bir çalış mayı doğurur. Bu anlamda, ilerici gençlik 

areketinin yılmaz savaşçısı Ali İhsan Özgür'ün cenaze törenine binlerce işçinin ve genç işçinin - iş saatleri olmasına karşın- katılımı genç işçilerinin etkinliğinin evlem alanlarındaki görünümü açısından dikkate değer bir önem taşımaktadır. 

İşte böylesi bir savaşım platformu sonucu, işçi sınıfının örgütlülüğünün, disiplininin, kararlılığının genç işçi sınıfı eylemcileri kanalıyla örgütümüzde maddi bir güce dönüşmesi, ilerici gençlik hareketinin dana sağlam bir yapıya kavuşmasını da beraberinde getirmektedir. Böylesi bir sürecin gelişimi; gençliğin anti-faşist birliğini sağlama, gençlik kitlelerini faşist ve maocu saldırılarda koruma, en geniş gençlik kitlelerini, işçi sınıfının savaş yoluna, örgülümüz saflarına çekme savaşımında, önemli olanaklar sağlıyor, gençliği kendilerine dayanak yaparak sınıf savaşlarında işçi sınıfının devrimci pareketini güçsüz düşürmeye çalışan sağ ve “sol” revizyonistlere Karşı savaşımımızda bizi daha güçlü kılıyor. İşçi-emekçi gençlikle birlikte örgüt yapımız, dayanaklarımız daha sağlam temellere oturuyor. 
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Özer Elmas 


Mehmet Ömer 
Mehmet Dağbaşı 


İGD 2. Kuruluş Yılı Gecesi'nde İGD Genel Başkanı A. Muhtar 
Cevat Balcı Sökücü açış konuşmasını yaparken.. 


İlerici Gençler Derneği, 3. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Yeni ve zorlu bir savaşım yılına giriyor.Faşist tırmanışın yeni boyutlar aldığı, katliamlara dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz. Gerici-faşist güçlerin azgınca saldırıya giriştiği böylesi bi dönemde İGD militanlarını da yeni görevler bekliyor. 

İGD 4. SAVAŞIM YILINA GERİCİ EGEMEN GÜÇLERİN BASKILARINI, SALDIRILARINI BOŞA ÇIKARARAK GELDİ 


Ercan Turgut 


İGD'nin kuruluşu, Türkiye ilerici gençlik hareketi için tarihsel bir olaydı. 
Gençliğin, işçi sınıfının savaş yoluna kanalize edilmesi, işçi-gençlik dayanışmasının hayata geçmesi İGD'nin kurulmasıy la gerçekliğe büründü. Gençlik hareketinin işçi sınıfı hareketine bağlanması, 
onun geleceğinin de güvencesi oldu. 3 
yılık örgütlü savaşım bunun sayısız örneğiyle doludur. 
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A.Haydar Alaydın 
Enver Kurt 


İGD, kurulduğu günden bu yana egemen güçlerin baskı ve terörünün boy hedefi oldu. Gerici-faşist güçler saldırılarının sivri ucunu İGD’ye yönelttiler. 
Gerici-fasist yayın organları İGD’yi doğrudan hedef aldı. Nazlı Ilıcak gibilerinin “başyazılarını” İGD'ye ayırması boşuna değildir. 


İGD'NİN DÜNYA DEMOKRATİK 
GENÇLİK HAREKETİYLE i 
BAĞLANMASI EGEMEN GÜÇLERİ TEDİRGİN EDİYOR 


Egemen güçlerin tüm güçleriyle İGD’ye yüklenmesinin nedenlerinden biri, onun, işçi sınıfı hareketiyle bağlanması ise diğeri, dünya demokratik gençlik hareketiyle canlı, sıcak bağlar kurmasıdır. Gerici güçler bundan açıkça korkmaktadırlar. 

Gericiliğin yedeğine düşen Maoculuğun saldırıları da aynı nedene dayanmaktadır. ÍGD'ye yönelen saldırıların geniş dökümünü daha önceki sayılarımızda ve bu sayımızın 2-3. sayfalarında verdik. 
İGD, bütün bu saldırıları, önüne çıkarılan engelleri aştı. 

Bugün 71 şube ve 21 temsilciliğe ulaştı. Yığınsallaştı. Gençlik kitlelerinin içinde saygınlığı arttı. Sadece gençlik 


içerisinde değil, demokratik güçlerin de 


güven duyduğu, saygın bir örgüt oldu. 


o İGD 1. BÜYÜK KONGERESİ 
İLERİCİ GENÇLİĞİN ONURUDUR 


1. Büyük Kongre İGD'ye yeni bir atılım getirdi. bu kongre aynı zamanda ulusal çapta gençlik hareketinin bir forumuydu da. Türkiye ilerici gençliği ilk kez bu kongrede sorunlarını derinlemesine ele aldı, çözüm yolları önerdi. Kararlar aldı. Türkiye ilerici gençlik hareketinin dünya demokratik - gençlik hareketiyle dayanışması ete-kemiğe büründü. İGD 1. 
Büyük Kongresi DDGF ve UÖB'e üyelik kararı aldı. Dünya gençliğiyle dayanışmanın zorunluluğu vurgulandı. 

Köngre kararları, İGD'nin savaşım hedeflerini belirleyen önemli bir kılavuzdur. Örgütünü her türden saldırıya karşı gözbebeği gibi koruyan İGD militanları, 
1. Büyük Kongre Kararlarını yaşama geçirmede de aynı özveri ve kararlılığı göstermekten kaçınmıyorlar. 
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4. SAVAŞIMYILINDA İGD MİLİTANLARINI DAHA ZOR 
GÖREVLER BEKLİYOR 


İşbirlikçe tekelci burjuvazinin egemenliğini pekiştirmek için yollar aradığı, içsavaşa başvurmaktan çekinmeyeceğini gösterdiği bir dönem yaşıyoruz. Kahramanmaraş katliamı bunu gösteriyor. 
Faşist çeteleri silahlandırıp halkın üzerine salıyor. CHP ağırlıklı iktidar, sağ kanat sosyal demokrat yöneticiler, başından beri tekelci burjuvaziyle işbirliği politikasında ayak diriyorlar. Verdikleri ödünlerle faşist çeteleri cesaretlendiriyorlar. Kahramanmaraş katliamının sorumlularını gizlemeye özen gösteriyorlar. Faşist Türkeşlerin, Demirellerin istemi olan “sıkıyönetim”i halkımıza dayatıyorlar. 


Böylesine zor bir dönemde ilerici gençlere düşen görevler sorumluluklar çoğalıyor. Örgüte sahip çıkmak, onu korumak görevi boylu boyunca duruyor. 
Baskı ve terörün yoğunlaşacağı, önümüz deki günlerde çıplak biçim alacağı açıktır. Gericiliğin saldırılarının asılhedefi nin kimler, hangi güçler olacağı ortadadır. 

Saldırılar karşısında hazırlıklı olmak, örgütümüzü, üyelerimizi korumak, kadroları yetiştirmek, örgütlülük düzeyini yükseltmek zorunluluğu kendisini dayatıyar. Bu,aynı zamanda 1. Büyük Kongre nin “Daha güçlü daha yığınsal İGD için ileri!” temel belgisinin hayata geçirilmesi yolunda önemli adımlar atılması için de geteklidir. 

İGD'nin sürekli gelişip güçlenmesi, geniş gençlik kesimlerini etkilemesi, dem: kratik merkeziyetçilik ilkesine sıkı sıkıya sarılmasındandır. 


. Daha önceki sayılarımızda da önemle 

vurguladığımız gibi İGD'yi diğer gençlik örgütlerinden ayıran ölçüt, bu ilkeyi titizlikle uygulamasıdır. Bütün İGD militanlarının merkezi olarak alınan kararları, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak yerine getirmesi, örgütsel disiplinin sağlam temellere oturtulmasıdır. 

Demokratik merkeziyetçilik, aynı zamanda İGD'yi ters konumlara çekmek isteyenlerin önünde bir engel oluşturmaktadır. Özellikle “sıkıyönetim” koşulların- 


Muharrem Özdemir 
Abdülkadir Adanur 


Türkiye ilerici gençliğinin İran halkı ve gençliği ile dayanışma eylemi... 


da bunun önemi daha da artmaktadır. 
Kimi çevrelerin İGD'ye karşı nasıl hesaplar içinde olduğu bilinmektedir. Ancak şunu vurgulamakta yarar var. Demokratik hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğu, baskı ve terörün tehlikeli boyutlar aldığı günümüzde demokratik merkeziyet çilik ilkesinin merkeziyetçi yanının daha ağır basması doğaldır. 


4. savaşım yılına girerken bizleri bekleyen görevlerin zorluğu açıktır. Ancak İGD, geleceğe güvenle bakıyor. 
Çünkü onun yolunu işçi sınıfının savaş yolu aydınlatıyor. İşçi sınıfı hareketine olan sarsılmaz inanç ve bağlılık her türden zorluğun üstesinden gelmesinde esin kaynağı oluyor. İGD militanlarının bugün bayraklaştırdığı, “4. SAVAŞIM YILIN-DA DAHA GÜÇLÜ, DAHA YIĞINSAL 
İGD” belgisi önümüzdeki dönem çalışmalarının somut hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için 1. Büyük Kongre kararları kılavuzumuz olmalıdır. 
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AJITASYON 


VE PROPAGANDANIN ; 
ORGÜTLENMEDEKİ ÖNEMİ 


Kapitalizmden sosyalizme geçiş çağı olan günümüzde, toplumların sosyal katmanların, tek tek kişilerin düşünce yapısına yön veren eğitimin önemi gittikçe artmaktadır. Eğitim, toplumsal yaşamın tüm yönlerini içeren bir konuma ulaşmıştır. Hangi sosyal sistem içinde yer alırsa alsın, toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan gençlik kesimlerinin eğitimi gün geçtikçe artan bir önem kazanmaktadır. 

Ülkemizde sınıf çelişkileri alabildiğine keskinleşmiştir. Burjuvazi, emperyalizme bağımlı eğitim ve emperyalist - kapitalist propaganda ile kitlelerin uyanışını engellemek ve korkunç sömürüsünü gizlemek için olağanüstü çaba harcamaktadır. Bu doğrultuda her yola başvurmakta, bilim ve tekniğin gelişimi ile çok çeşitli araçlardan yararlanabilmektedir. Burjuva propagandasının temel özü anti-komünizmdir. Emperyalist güçler yığınların sosyal ve siyasal gerçekleri görmesini engellemek için, ince yöntemler kullanmaktadır. Bunlardan yığınları uyutma, yaygın ve dizgeli bir biçimde kafa karıştırma düşünceleri, dünya gerçeklerinden uzaklaştırarak düş alemine çekme yöntemi başta gelmektedir. Basın, moda, seyir sporu ve bunun gibi birçok şey bu amaç doğrultusunda sadece birer araç olarak kullanılmaktadır. 

Kapitalist sömürü ilişkileri, kişilerde bireycilik düşüncesini alabildiğine geliştirir. Özellikle işçi sınıfının dışındaki yığınlarda bireycilik, aşılması gereken zorunlu bir engeldir. 
Burjuvazi yığınların dini inançlarından, milliyetçilik duygularından yararlanarak bunu istediği gibi yönlendirmekte, şovenizmi alabildiğine körüklemektedir. Kitlelerin bilinçlendirilmesinin önünde duran bir başka engel de budur. Böylesi koşullar altında gençliğin kişiliğini çok yönlü bir biçimde geliştirebilmesinin, sorunlarına bilinçlice sahip çıkabilmesini sağlamanın önemi bir kez daha tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. 
Burjuvazi yozlaşmış ideolojisi, kültürü, karşı-devrimci propaganda silahlarıyla gençliği de etkisi altına almaya çalışmaktadır. 

Özellikle son dönemlerde, ülkemizdeki faşist ideoloji (burjuva ideolojisinin gericileşme, yozlaşma sürecinin bu son aşaması) sınırları kısı da olsa artan bir etkinlik kazanmaya, kendine belli bir kitle tabanı oluşturmaya Çalışıyor. Burjuva beslemesi maocu görüşler, reformist ideoloji, işçi sınıfına ters düşen ve gençliğin, özellikle öğrenci gençliğin coşkusunu,  atılganlığını,. oözverisini, devrimci duygularını sömüren anarşist, troçkist ve maceracı diğer görüşler belirli bir etkinlik taşıyor. 
Üstelik sol maskeli tüm bu akımlar doğru propaganda ve ajitasyonun kazanımlarını belirli ölçülerde ve kısmen saptırabiliyor. Bilinçlenme yolundaki bazı kesimleri işçi sınıfının ve demokrasi güçlerinin çıkarlarını ters yollara sürüklüyorlar. 

Tüm bunlara karşı, kitlelere doğru propaganda - ajitasyonla, çok dikkatli ve yapıcı bir biçimde yaklaşılmalıdır. İlerici, yurtsever, sosyalist düşünceleri hiçbir yanlış anlamaya olanak vermeksizin savunmak gereklidir. Burada gençlik örgütlenmesi açısından da ajitasyon ve propamandani önemi açıktır. 


Sınıflı toplumda, özellikle de emperyalist aşamada, sömürenler ve sömürülenler arasındaki uzlaşmaz karşıtlık, çok küçük bir azınlıkla büyük yığınlar arasındaki savaşım olarak yürüyor. Bu durumda sömürünün sürdürülebilmesi, ancak yıgınların bilinçsiz bırakılmasıyla olanaklıdır. Öte yandan işçi sınıfının nihai amacına ulaşabilmesi de ancak üyelerinin büyük çoğunluğunun sınıf bilincine ulaşmasıyla olanaklıdır. Bu durumda ideolojik savaşım tüm çalışmalarda temel bir yer tutar. 


Ideolojik savaşımın özü; Marksçı - Leninci görüşlerin propagandasının yapılması, yaygınlaştırılmasıdır. 
Burjuva ideolojisine, revizyonist ve oportünist görüşlere karşı uzlaşmaz ve ardıcıl bir savaşım yürütülmelidir. 
İşçi sınıfı ideolojisi, ancak, burjuva ideolojisine ve onun çeşitli biçimleri- ne karşı savaşım içinde kitleleri kavrayabilir. 

Sınıf bilinci, kitlelerde de, kişilerde de kendiliğinden oluşmaz. Savaşım içinde öğrenilir, Öğretmenlik görevi ise doğrudan işçi sınıfı partisinin hayan ae düşer. Partinin öncülüğü ve yol göstericiliği olmaksızın ideolojik çalışma yürütülemez. Çalışmanın temel özü, gerçek anlamını ajitasyon ve propagandanın bütünlüğünde bulur. 

Propaganda, genel olarak işçi sınıfına, emekçi yığınlara, nasıl sömürüldüklerini, onları sömürenlerin kimler olduğunu, bu sömürüden kurtulmanın yollarını, kimlerle, hangi amaçlarla bağlaşıklar kurmaları gerektiğini açıklar. Ama geniş işçi ve emekçi yığınlarını yalnız açıklamalarla eğitmek, onlara salt bununla politik bilinç taşımak olanaksızdır. 

Sosyalist düşüncelerin, geniş kitleleri sınıf savaşımına sokma doğrultusunda iletilmesi, sosyal ve siyasal gerçeklerin dizgeli (sistematik) bir biçimde kitlelere açıklanması ise ajitasyon çalışması olarak tanımlanabilir. 

Ajitasyon ve propaganda çalışmaları genel olarak iki açıdan ele alınabilir. Birincisi örgütün iç işleyişi içinde ajitasyon - propagandanın yeri ve rolüdür. Burada anlaşılması gereken şey, tek tük üyelerin bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, örgütün yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iç işleyişinin yetkinleştirilmesidir. 

Ajitasyon ve propaganda üyelerde örgüte bağlılık ruhunu pekiştirmeli, işçi sınıfı hareketine inancı güçlendirmeli, namuslu olmayı, yürekiliği. alçak gönüllülüğü, öz veriyi, insan ve emek sevgisini geliştirmeyi hedeflemelidir. 

İkincisi: Örgütün dışarıya yönelik çalışmalarında ajitasyon ve propagandanın taşıdığı önemdir. Örgütün dışında kalan yığınların kazanılması, toplumsal ilerleme savaşımına en geniş kesimlerin etkin katılımının 


FAŞİZME ELİNİ VEREN 


sağlanması, eğitimin örgütlendirici görevini açığa çıkarır. Burada özellikle basın-yayın ve propaganda araçlarının önemi ön plandadır. 

Ajitasyon ve propagandada amaç, en geniş yığınları işçi sınıfının bakış açısına çekebilmek, emekçi katmanların sınıf bilincine ulaşmasını sağlavabilmektir. Sınıf bilincinin yerleşmesi, sosyalist fikirlerin yayılması, az sayıdaki kişilerden yığınlara doğru bir yön izler. Ajitasyon - propaganda salt kişileri bilgi sahibi etmeyi değil, aynı zamanda onlarda sosyalist tavrın ve devrimci ahlâkın yerleşmesini amaçlar. 


“Yığınlar arasında yürütülecek ajitasyon çalışması, hem ekonomik, hem de politik bakımdan olanaklı bir konuya ve biçimi ne olursa olsun, baskının her türlüsünü ele alan, en geniş niteliğe sahip. olmalıdır.” (Lenin, Toplu Yapıtlar S.294) 

“Siyasal bilinç, işçilere ancak dıştan iletilebilir, yani ancak, ekonomik mücadelenin dışından, işçilerle isverenler arasındaki ilişki alanının dışından iletilebilir”. (Burada belirtülmek istenen ekonomik" bilinçten farklı olan, bunu da kapsayan, ama daha yüksek olan siyasal bilinçtir. 
Salt ekonomik savaşım alanıyla sınırlı kalındığında, işçilerin siyasal bilince ulaşması olanaksızdır). 

Ajitasyon ve propagandanın yaşamla bağlantılı olması gerekir. Her somut sorunda dinleyicinin - okuyucunun güncel gereksinim ve taleplerine yanıt vermelidir. Öyle ki her tarihsel an, kendine özgü ajitasyon ve propaganda biçimleri isteyecektir. 
Ajitatör ve propagandistler; kişi kişiye konuşma yaparlar, genel mitinglerde konuşurlar, dinleyicilerine gazeteler, radyo-televizyon, slayt ve filmler aracılığı ile ulaşırlar. Posterler, politik karton filmler ve bunun gibi diğer araçlar da yığınlara açılmanın en belirgin yollarıdır. 

Yığınlar arasında ajitasyon ve propaganda çalışması anlaşılır dille, günlük yaşamın bilinen olgularına dayanarak, açık olmalıdır. Politik eğitimciler, düşünceleri ikna edici aynı zamanda güçlü olarak açıklayabilecek yetenekte olmalıdır. Ajitasyon ve propagandada kuru gürültüden kesinlikle kaçınılmalıdır. Dinlevicilere gürültülü söylevler vermek, 


KOLUNU KURTARAMAZ 


Adana, faşistlerin önemli saldırı merkezlerinden biri. Faşist MHP ve ÜGD'liler yurdun her yerinde olduğu gibi Adana'da da kan döküyorlar. 
İlerici avına çıkıyorlar. Adana'da demokrasi güçlerinin vükselen savaşımları sonucu gerileyen faşistler, görüyorlar ki “Başbuğ”ları bir daha bu ilden meclise gidemeyecek. Bunun için saldırıyorlar. Güç toplamaya, ilerici güçleri sindirmeye çalışıyorlar. Saldırılarında maoculardan destek görüyorlar. Çoğu kez onların yapamadıklarını da maocular yapıyorlar. 

Faşistlerin cesaretini artıran, onları saldırganlaştıran etkenlerden biri de CHP ağırlıklı hükümetin uyguladığı politika, 18 Aralık 1978 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan bir haber, hükümetin bu politikasından nasıl yararlanıldığını açıkça ortaya koyuyor. Adana'nın Bahçe ilçesinde CHP 


Gençlik Kolları ile 


ÜGD, “yasa dışı eylemlere” karşı koya 


acaklarını 


belirten bir protokol imzaladılar. ÜGD Bahçe İlçesi Başkanı Hilmi Küçükoğlu ile CHP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Kadıoğlu'nun imzaladığı 


bu protokolda bakın ne deniliyor: 


“..Örgütümüzün yetki alanı içinde yasa dışı hiçbir eylemde bulunmayacağımıza, bu tür yasa dışı eylemlerde bulunanlar kim olursa olsun müştereken karşı koyacağımıza, Kuva-yi Milliye ruhu içinde ve Türkiye'nin bağımsızlığı mutluluğu ve demokratik düzenin devamı yolunda çalışacağımıza, şiddet hareketlerine karşı koyacağımız gibi, katılmayacağımıza ve katılanlar olursa örgütlerimizde barındırmayıp, 


adalete teslim edeceğimize, 


bundan böyle bariş içinde, 


kardeşçe 


yaşayacağımıza, yasa sınırları dışına çıkmayacağımıza namusumuz ve 


şerefimiz ve kutsal saydığımız her şeyin üzerine yemin ederiz. 


`. 


CHP'li gençlerin eli kanlı katillerle “barış içinde kardeşçe” nasıl yaşayacaklarını bilemiyoruz. CHP'li gençler bu işbirliği ile en başta genel .başkanları Ecevit'in MHP ve ÜGD hakkında söylediklerini yalanlıyorlar, Katillerle kolkola giriyorlar. Faşist yuvaları meşrulaştırmaya çalışıyorlar. 
CHP tabanı bu protokolu nasıl karşılar bilemiyoruz, ancak, görülen odur ki, CHPsağ kanat yöneticileri bu işbirliğine pek ses çıkarmıyorlar. CHP'li gençlerin ilerici, yurtsever gençlerle eylem birliği yapmasının önüne 


dikilen, anti-komünizm batağına sürüklenen sağ sosyal demokratların faşist çetelere nasıl cesaret verdiklerinin somut bir kanıtıdır bu olay. 


gereksiz bilgiçlik sunmak zamanı çoktan aşılmıştır. İdeolojik çalışma- da doğruluk gereklidir. Olayların yıgınlar tarafından doğru kavranışı, yığınların karşı karşıya bulunduğu görevlerin başarılmasında, anında harekete geçilmesinde büyük katkıda bulunacaktır. 

Propaganda ve ajitasyonun başarılı sonuçlar verebilmesi için teorik düzeyin, içeriğin ve yöntemin iyi seçilmesi, bunların günün gereksinmelerine yanıt vermesi gerekir. 

Ajitasyon ve propagandanın temel ilkeleri bilimsellik, taraflılık ve pratiğe bağlılıktır. 

Bilimsellik: Ajitasyon ve propaganda, çağımızın tek devrimci teorisi (sosyalizm biliminin) kitleler içinde yayılmasını, maddeleşmesini amaçladığından bilimsel olmak zorundadır. Burjuva propagandasının tersine, işçi sınıfının ajitasyon ve propagandası objektiftir, bilimseldir. Gerçeklere sadıktır. Gerçeği araştırır ve öğretirken objektif davranır. Olayları, olguları, süreçleri işine geldiği gibi değil, olduğu gibi ele alır. 


Taraflılık: Objektif olmayı, tarafsız olmak anlamında almamak gerekir. Tersine bilimsel propaganda olayları, olguları ve süreçleri eski ile yeni arasındaki savaşım açısından, yeninin yanında taraf tutarak ele alır. 

Bilimsel bir bilinç, burjuva ideolojisine, revizyonizme, objektivizme, subjektivist görüşlere ve doğmatizme karşı sürekli savaşım içinde oluşur. İşçi sınıfı hareketi ideolojisinden hiçbir zaman taviz vermez, ideolojisi onun kanı, canıdır. Burjuvaziye ideolojik taviz vermek demek, ona teslim olmak demektir, İdeolojik çalışmanın sınıfsal karakteri, burjuvazinin ve diğer sömürücü sınıfların bu konudaki görüşlerine karşı uzlaşmaz tavrı öngörür. 

Lenin bu konuda şöyle diyor: 
“Her zaman proleter ideolojiyi, bilimsel sosyalizmin öğretisini, yani marksizmin propagandasını yapmak, onu vozlastırmalardan korumak ve sürekli geliştirmek gereklidir. Hangi moda ve parlak giysiye bürünürse bürünsün, her türlü burjuva ideolojisine karsı, yorulma bilmeden savasmak zorundayız." 

Pratiğe bağlılık: Ajitasyon ve propaganda hiçbir zaman soyut olamaz. Her zaman somuttur. Somutun tanımı ise, sınıf savaşımının prstiğidir. Ajitasyon ve propaganda her zaman pratiğe yönelir ve onu yönlendirmeye çalışır. 

Yığınlar arasında sürdürülen ideolojik ve politik eğitim çalışması, örgütsel çalışmayla pekiştirilmedikçe perspektifini ve amacını yitirir. Böylece yaşamın somut sorunlarından kopuk, zayıf bir yığınları aydınlatma girişimi olarak kalır. Tersine eğitsel çalışmayla tamamlanmayan yığınlar urasındaki örgütsel çalışma da, bilimsel değerini yitirir, kaçınılmaz olarak dar bir pragmatizm (faydacılık) biçiminde yozlaşır. Doğru propaganda ve ajitasyon bilimsellik, taraflılık ve pratiğe bağlılık ilkelerini aynı anda ve bir bütün olarak gerçekleştirmek zorundadır. Bunlardan biri eksik olursa, ne diğer ilkeler tam olarak uygulanmış olur, ne de ajitasyon ve propaganda sınıfsal amacını yerine getirebilir. 

Yığınları, insanın her türlü baskıdan kurtuluşunun savaşçıları olarak vetiştirmek gerekir. Yeni yeni kişileri eğitmek, onlarla konuşmak, onların güvenini kazanabilmek, onların bilinç düzeylerini yükseltebilmek için, ardıcıl savaşım verilmelidir. En geri, en az gelişmiş, yaşamın bilimiyle en az ilişki kurmuş unsurlara ulaşmayı hedeflemek gerekir. Ajitasyon ve propaganda gözü kapalı inanılan kör bir düşünce olmamalıdır. Yığınların günlük yaşam savaşımına katkıda bulunmalı, onları ikna edebilmeli, cözüm yolu gösterebilmelidir. Örgütlenmenin yolu ancak böylesi bir çalışmadan geçer. 
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"GÜCÜMÜZÜ ÖRGÜTÜMÜZDEN ALIYORUZ” 


BARIŞ VE SOSYALİZM SORUN- 
LARI ve ULUSLARARAS! GAZFTE-CİLER ÖRGÜTÜ tarafından düzenlenen “Barış, Yumuşama ve Toplumsal İlerleme” konulu fotoğraf yarışmasında ülkemizden de İFSAK ve İGD üyesi İbrahim Akyürek ödül kazandı. Aşağıda Akyüinandırma gücü, kitleye ulaşma, çoğaltılabilme kolaylığı ile en büyük propaganda araçlarından sinemanın hemen yanında yer almaktadır. Bu özellikleri ile fotoğraf, yığınlara bilinç götürme işlevini yerine getirmektedir. Renkli-renksiz tekelci basın, fotoğrafın bu özelliklerinden kendi çıkarları yönünde yararlanmaktadır. Bol resimli, az yazılı gazetelerin çokça satması boşuna değildir. Kitle gösterilerinde karanlık güçlerin yanlarından fotoğraf makinalarını eksik etmemeleri, tüketimi alabildiğince körükleyen reklamlarda fotoğraflardan yararlanılması, egemen güçlerin fotoğrafı hangi amaçlar için kullandıklarını göstermektedir. İlerici fotoğraf emekçilerine düşen görev, toplumsal işlev taşıyan fotoğraflarını, sanat değerlerini gözden uzak tutmadan kalkların bilinçlenmesi doğrultusunda kullanmalarıdır. 

p Ülkemiz amatör fotoğraf çalışmaları yönünden iki güçlü kitle örgütüne sahipür: İFSAK ve AFSAD. Her iki örgüt fotoğraf çalışmalarını kentlerin dar sanat çevrelerinden emekçi kesimlerin yoğun olduğu bölgelere, Anadolu'ya taşıma çabasındadır. AFSAD'ın Ankara gecekondu semtlerini dolaşan “Otobüs Sergisi”, İstanbul'da Çamlıtepe gecekondu mahallesinde açtığı “Bulutlar Adam Öldürmesin” sergisi bu çabanın somut örnekleridir. Dahası var: İFSAK ve AFSAD'ın “Çalışan İnsan” konulu ortak sergileri 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Bursa ve Diyarbakır'da yineleniyor. “Bulutlar Adam Öldürmesin” sergisi Maden-İş bölge temsilciliklerini dolaşan gezici sergi niteliğini kazanıyor. Yine AFSAD'- ın “Selam Yaratana” konulu sergisi Ankara Çadır Sergisi'nden sonra İzmit'te yineleniyor. İFSAK, gecekondu semtlerinde toplu fotoğraf çekimlerini yaşama geçiriyor. Amatörler, yaşama anlam kazandıranların ezilmişliklerini gördükçe kınçla deklanşöre basıyorlar. İlerici amatörler, fotoğrafın toplumsal işlevinin ne olması gerektiğinin bilincindedirler. Bunun yanısıra fotoğraf sanatçıları olarak birçok sorunlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Fakat sorunlarımız ülke sorunlarından, diğer sanat emekçilerinin sorunlarından ayrı değildir. Uğraş alanımız dışa bağımlı durumda, makinalarımızı, filmimişi, ilaçlarımızı, kartımızı gerektiğin kullanamıyoruz. o Kullandığımız malzeme ve araçlar tüketimi artırıcı özellikler taşıyor. Ekonomik sorunlar, fotoğrafın anlatım gücünü çoğaltan yeni teknikleri 'uygulainamizi engelliyor. Yetkinliğimize katkıda bulunacak türkçe yayınlar yetersiz ve hatalı. Ayrıca fotoğraf sanatçılarına ve ürünlerine karşı yönelen faşist saldırılar da her geçen gün artmaktadır. İrfan Demirkol'un 1975 yılında Amasra'da açtığı “Viranşehir Olaylarını Protesto Mitingi ni belgeleyen sergisinin faşistler tarafından tahrip edilmesi, İFSAK'ın 1976'da Zonguldak'ın bir mavallesinde açtığı “Halktan Yansıma” konulu fotoğraf sergisinin “Zonguldak hassas şehir” gerekçesiyle bir haftadan fazla açık kalmasına izin verilmemesi, 1977'de TMMOB ve İKD'nin Samsun Fuarı'nda açtıkları “Deprem” ve “Türkiye'de kadın” sergilerinin faşistler tarafından dağıulması, bir İFSAK üyesinin 1 Mayıs 


YARIŞMAMIZ 


(İstanbul 


RESİM: 


3.iük ödülü: Cemil Cahit 


FOTOĞRAFÇILIK: 

1.lik ödülü: Tamer Ersin (İstanbul) 

2.lik ödülü: Refa Köseoğlu (Ankara) 

İYG Özel Ödülü: Sinan 


Vurandamar (İstanbul) 
Ilik ödülü: Şakir Sağlam (Trabzon) 


Resim dalında 2.lik ve 
3.lök ödülleri 


Fotoğraf: Ibrahim AKYÜREK 


1977'deki olaylar sonrası tutuklanıp tartaklanması, ilerici basında görev yapan foto muhabirlerinin makinalarının kırılması, kendilerinin dövülmesi boşuna değildir. Fotoğrafın inandırıcı gücü, gerçeğ tüm çıplaklığı ile ortaya koyması egemen güçleri rahatsız ediyor. Ne var ki saldırı ve baskılar yeni irünler yaratılmasını durduramıyor, durcuramayacak, Fotoğrafın topiumsal işlevinin bilincinde olan İGD Fotoğrafçılık Kolu'nda uğraş vermem örgütümüzün sağlam dünya görüşünden kaynaklanıyor. Fotoğrafçılık kolumuz ilke olarak işçi sınıfının savaş yolunda, kapitalizmin çürümüşlü- günü, sömürülen kitlelerin barış ve de mokrasi savaşımını yansıtmayı seçti. 
Zonguldak Maden üretim bölgesinde, Adana pamuk tarlalarında, İstinye, Haliç, Gebze gecekondu bölgelerinde, çırakların çalışma yerierinde, MESS'e karşı 


yay F lerden bir kısmını kap 


içinse ödül 


* (Dünya Sendikalar Federas- r yonu) DSF'nin 1979 yılı nedeniyle üyesi olan Murat Köseoğulları ve çıkartmış olduğu takviminde Tür. Kemal Cengizhan'ın fotoğrafları kiye'den iki sanatçının afişleri de da yer aldı. i yet aldı. ipa. e ve iz ocagöz'ün afişlerinin ye 
„takvim DSF'nin 9. kongresi dola: dolayısıyla Konya'da düzenlenen la açılan syn a E ss Tina 
* İki yılda bir düzenlenmekte olan PHOTOKİNA Fotoğraf Fu- ; arı'nın 15'incisi 15 Eylül - 1 Ekim Nisan 1979 tarihleri arasında İs- 
1978 tarihleri arasında Almanya’. tanbul Uluslararası Çocuk Kitap- 
nın Köln şehrinde açıldı. Fuarda ları Fuarı'nın açılacağını açıkladı. 
BM (Birleşmiş Milletler) ve İLO * İGD (Dünya Çalışma Örgütü)'nün açtı- çalışmalarına başlamış ve yapılan ğı “Çalışma ve Dinlenme" konulu açıklamayla bu dalda çalışmak yarışmaya „gelen 17000'i aşkın isteyenlerin Büro'ya başvurması yapıttan 300'ü sergilenmeye değer istenmiştir. Mü ğa 


1979'DA iGD MERKEZ SANAT BÜROSU 


yiğitçe savaşım veren metal işçileri içinde, 1 Mayıs'larda toplu fotoğraf çekimleri yapmamız, seçtiğimiz ilkelerin yaşama geçmesinin göstergesi oluyor. Bu ilkeleri gerçekleştirmenin tadını duyuyoruz. Bilimsel fotoğraf heyecanımızı fotoğraf kurslarımızla, sanatsal temellere oturtuyoruz. 

Önümüzde başarmamız gereken büyük görevler var. İşçi, köylü, öğrenci gençliğin sorunlarını yeterince yansıtabilmiş değiliz. Gezici, uzun süreli, sergiler gerçekleştirmek, şubelerimizde fotoğraf kolları oluşturmak görevi bizi bekliyor. Savaşımımızda en büyük silahımız kollektif ve örgütlü çâlışmamızdır. Gücümüzü örgütümüzden alıyoruz. Fotoğraf sanatına duyduğumuz heyecan, örgütümüz ile bilimsel bir temele oturuyor. Evet güçlüyüz, çünkü makinamızı “İşçi sınıfının savaş yolunda” kullanıyoruz. 


bulundu. Bunlar arasında AFSAD 


* Ünlü düşünür Mevlana Ce. 
lalettin ölümünün 705. yıldönümü. 


* Uluslararası Çocuk Kitaplaon Fuam Komite Başkanlığı 1979 
Çocuk Yılı nedeniyle 26 Mart - 26 


Merkez Sinema Kolu 


Genç sanatçılar, 

Gazetemizin şiir,öykü, karikatür, resim afiş, politik fıkra ve fotiğrafçılık dallarında açmış :lduğu “Anti- emperyalist dayanışma, barış, ve dostluk” konulu yarışması sonuçlandı. Seçici kurullar yapıtları değerlendirirken ülkemizdeki güncel olayları da göz önünde bulundurdular. Daha güncel konuları anlatan yapıtları ön planda tuttular. Çeşitli dallarda (Öykü, afiş, politik fıkra) ödül alabilecek değer- de yapıtlar bulunmadığından ödül dağıtımı yapılamadi. Fotoğrafçılık dalında ise 
İYG ÖZEL ÖDÜLÜ yanın- 


İşçi sınıfının,emekçi halkın örgütlü gücünün sesi 


1. İYG Yarışması'nın ödül töreninden.. 
da 1.lik ve 2.lik ödülleri verildi. 

Tüm bu değerlendirmeler s. nucunda “Anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk” yarışmasında şu genç sanatçılar ödül kazandılar: 

ŞİİR: 
1.lik ödülü: Selma Erdem 
(Adres belirtilmemiş) 

2.lik ödülü: Özden Çiftçioğlu (İstanbul 

3.lük ödülü: Ünsal Akpak (Balıkesir) 
KARİKATÜR: 

l.lik ödülü: Alp Tamer 
(İstanbul) 

2.lik ödülü: Kamil Masaracı (Ankara) 


BÜTÜN ÜLKELERİN 
İŞÇİLERİ, 
BİRLEŞİN ! 
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Herici Yurtsever Gençlik @ Sayfa: 11 


kazanmaya değer yapıt bulunamadığından ödül dağıtımı yapılamadı. 


Yarışmamızda ödül kazanan tüm gönç sanatçıları içtenlikle kutlarız. Ülkemizdeki sn gelişmeler daha önceki (o açıklamalarımızda belirttiğimiz ödül dağıtım törenini değişiirmemizi gerekli kıldı. Bunun için ödü! 
kazanan arkadaşların en kısa zamanda gazetemize başvurmaları, buna imkan y ksa gelemeyeceklerini ve açık adreslerini belirten bir mektupla gazetemizi aberdar etmeleri gerekmektedir. 

rneğin şiir yarışmasında 
1.lik ödülü'nü kazanan Selma Erdem arkadaşın adresi elimizde y ‘kiur. Adresini ve açıkiamasını bekiiy ru”. 


Genç sanaiçilar, yarışmamız tüm engellemelere ve z rTluklara rağmen başarı ile s-.nuçlandı. İlerici gençlik .areketinin sanat alanındaki bir zaferi .ldu. Gelecek sayımızda ödül kazanan yapıtlara ve yarışmamıza sayfamızda geniş bir yer ayıracağız. 


1979 yılına girerken İGD Merkez Sanat Sanat Bürosu, İGD 
Kongre kararlarını yaşama geçirme, kültür ve sanat alanında ilkeli ve programlı bir savaşım yürütme doğrultusunda çalışmalarını yogunlaştırmaktadır. Merkez Sanat Bürosu bu çalışmalarını yürütürken 
1979 yılında içe (Merkez Sanat Bürosu'na) ve dışa dönük birçok 
hedefe ulaşma amacını gütmektedir. Sanat bürosunun çalışmalarının ürünlerini sistemli bir arşivde toparlamak, sanat bürosu üyelerinin genel sanat eğitimlerini sağlamak, İGD sanat çalışmalarının nasıl olması gerektiği konusunda eğitim çalışmalarını yürütmek, Merkez Sanat Bürosu'nu canlı bir sanat izleyicisi (Ulusal ve uluslararası çapta) durumuna getirmek, geniş tartışma, araştırma anlayışını yerleştirmek ve tüm bunlara bağlı olarak büro içinde etkinlik geliştirici, kollektif çalışma ruhunu yükseltici örgütlü çalışma alışkanlığını kazandırmak Merkez Sanat Bürosu'nun 1979 yılında içe dönük başlıca hedefleridir. 

İGD Merkez Sanat Bürosu 1979 yılında, İGD şube sanatbürolarıyla, diğer demokratik - yığınsal sanatçı örgütleriyle, amatör sanatçılarla ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusunda dışa dönük çalışmaları da âmaçlamaktadır. Dışa dönük çalışmalarda sanat olaylarını yakından izlemek, yorumlamak, bunu tüm İGD sanat bürolarına iletmek, şubeler sanat bürolarıyla sıkı bir haberleşme ağı oluşturmak, tüm şubelerde sanat büroları kurmak, gençliğe sanat sorunlarına yaklaşımda perspektif vermek, ilerici sanatçılarla, demokratik - yığınsal sanatçı örgütleriyle karşılıklı yardım anlayışına dayanan iyi ilişkileri ve çeşitli sanat dallarında yarışmalar düzenleyerek amatör sanatçıları desteklemek Merkez Sanat Bürosu'nun 
1979 yılı hedeflerindendir. 


IGD MERKEZ SANAT BÜROSU 
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“ZAFERE KADAR DEVRİM” 
FILİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİN 
BÜYÜK FORUMU 


Filistin Genel Öğrenci Birliği (GUPS) 8. Ulusal Kongresi 17-23 Aralık günleri arasında Beyrut'ta yapıldı. 
Kendi topraklarından emperyalistler ve siyonistler tarafından sürülmüş, bağımsız devletlerini kurma savaşımını Filistin Kurtuluş Örgütü (FKO) öncülüğünde sürdüren Filistin halkı için Kongre büyük önem taşımaktaydı. 

Emperyalistler ve satılmış işbirlikçileri tarafından Ortadoğu halkları, özellikle Filistin halkı üzerinde birçok oyun çevrilmek istenirken yapılan kongre, Beyrut'ta ve dünyanın 83 ayrı kentinde örgütlenmiş bulunan GUPS şubeleri tarafından seçilip gönderilen delegeleri içeriyordu. Filistinliler böylesine güçlü bir organizasyonu özellikle toplandığı yerin son zamanlardaki konumu göz- önüne alınırsa alınlarının akıyla yerine getirdiler, 

Kongre aynı zamanda çok büyük uluslararası önem taşıyordu. 50'nin üstünde öğrenci ve gençlik örgütünden delege, ulusal kurtuluş hareketleri temsilcileri bu önemli forum sırasında, savaşımlarıyla. dayanışma içinde oldukları Filistinir kardeşlerinin yanındaydilar. Filistin devriminin temsilcileri açılışta geleceğe olan güvenlerini belirtirken, gençlerine ve öğrencilerine, onların üstlenmekten gurur duydukları, sorumluluklar yüklüyorlardı. 

Kongrenin açılış oturumu Beyrut - Arap Üniversitesi'nde yapıidı. Güvenlik nedeniyle daha sonraki çalışmalar Beyruta 50 km uzaklıkta, Filistin Devrim $Şehitleri'nin çocukları için yapılan bir okulda devam etti. 

Kongrede gerek yabancı, gerekse Filistinli delegeler tarafından tek bir sorun tartışıldı denebilir. Filistin davasını utkuya ulaştırmak. Tüm çalışmaları bu amaç için örgütlenmeye, bu amaç için güçlenmeye yöneltmek. 

Kongrede Sovyetler Birliği Leninci Komsomol temsilcisinin konusmasi büyük coşğuyla karşılandı. Genel olarak bü Filistinliler davalarında en büyük desteği gördükleri -sosyalist ülkelere büyük sempati besliyorlar, Savaşçılar ellerinde Sovyet silâhları, yüreklerinde yurtlarına sevgi taşıyorlar. 

GUPS 8. Ulusal Kongresi'ne Türkiye" den de İGD'ye çağırı vardı. Ulyslararası dayanışmayı kendisine görev bilen 


GUPS 8. OLAĞAN 


KONGRESİNDE iGD pe 


TEMSİLCİSİNİN 


YAPTIĞI KONUŞMA 


Değerli dostlar, 


Türkiye ilerici gençliğinin böylesine bir forumda temsil edilmesi büyük bir kazanımdır. İlerici gençlik hareketinin son yıllarda uluslararası alandaki gelişimine verilen güçlü bir ivmedir. 

Kongrede İGD temsilcisinin sunduğu mesaj Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Hemen ertesi gün FKÖ günlük gazetesinde yayımlandı. 

8. Kongre kuşkusuz Filistinli öğrencilerin savaşımında büyük önem taşıyor. Bütün kalbimizle biliyoruz ki, alınan kararlar yaşama geçirilecek. Ta büyük dava kazanılana kadar. Her şey devrim için. zafere kadar devrim için. 


diadhai pi ği 


İlerici Türkiye gençliği adına, haklı savaşımınıza militan dayanışma selamlarimiziiletmeme izin veriniz. Binlerce Türkiyeli genç kadın, erkek, öğrenci, işçi, köylü, teknisyen, öğretmen bütün olanaklarıyla ve coşkularıyla Filistinli yoldaşların gericiliğe, emperyalizme ve siyonizme karşı savaşımını desteklemektedir. 


Dostlar, 


ABD emperyalizm, siyonizm ve işbirlikçileri tarafından Ortadoğu'da, özellikle Filistin topraklari üzerinde oynanan oyunların farkındayız. İlerici Türkiye gençliği enternasyonalist olmaktan -gelen görevinden vazgeçmeyecek ve ardıcıl olarak barış, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için savaşım veren halklar ve gençlerin yanında olacaktır. Türkiye'de zor günler yaşamamıza rağmen, neo-faşistlerin ve gericilerin saldırılarının hız kazanmasına rağmen örgütümüzün bir tek üyesi bile bu enternasyonalist görevinden ödün vermez. 

Tüm kalbimizle Filistin devriminin utkusuna inanıyoruz. Haklı bir dava, emperyalizme karşı savaşan halklar ile birlik, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerin dostça desteği olduktan ve zamanımızın en cesur erkek ve kadınları tarafından sürdürüldükten sonra elbette haklı bir dava olan Filistin devrimi başarıya ulaşa- 


caktır. 
Dostlar, 


Filistin Genel Öğrenci Birliği 8. Ulusal Kongresi sayın delegeleri, Türkiye halkının ve ilerici gençliğinin dayanışmasından emin olunuz. 


Yaşasın Filistin devrimi. 


DEVRIMI KORUMA KOMİTELERİ: 


Küba devriminin başarıya ulaşmasının hemen ardından, ABD emperyalistleri ve kanlı işbirlikçileri her türlü yolu deneyerek Latin Amerika kıtasında yeşermeye başlayan sosyalizmi ortadan kaldırmaya çalıştılar. ABD emperyalistlerinin silahlı saldırıları da dahil her türlü girişimleri Küba halkı- tarafından boşa çıkartıldı. Telaşa kapılan gericiler çeşitli yollarla, kışkırtmalarla, terör hareketleriyle devrimci gelişimi durdurmaya çalıştılar, İşte Devrimi Koruma Komiteleri (CDR) böylesi günlerde Küba halkının bağrından yükseldi. 


“DEVRİMİ SOKAK SOKAK, EV EV SAVUNACAĞIZ" 


1961 yılında, Cumhuriyet Alanı'nda 
yapılan bir yığınsal miting sırasında kışkırtıcılar kentin değişik yerlerinde bombalar patlatarak kargaşa yaratmak isterler. O sırada kürsüde olan Fidel Castro'nun yanıtı şöyle olur: “Siz ey gericiler, emperyalist uşakları! Gücünüz devrimimizi engelleyemez. Geri döndüremez. Sizlere yanıt olarak öyle bir örgütlenme kuracağız ki devrimi sokak sokak, ev ev savunacağız." 
Mitingin hemen ertesinde, yurdun kent, kır tüm bölgelerinde devrimi koruma komiteleri kurulmaya başlandı. 
Cidden de Başkomutan Fidel'in dediği giri her sokakta örgütlenmeler başandı. š 


Cüneyt Başbuğ -- 


KÜBA DEVRİMİNİN 
SOKAK SOKAK SAVUNUCULARI 


“KÜBA HALKI KONUKLARINI 
AĞIRLAR” 


29 Temmuz günü, Küba halkı DKK'- 
lerinde konuklarını ağırladı. Küba Kadınlar Komitesi'yle ortaklaşa:yapılan bu gösteriye başkentteki binin üstünde DKK katıldı. KomitelerJde hemen hemen tüm halk örgütlenmiş. Devrimin ilk yıllarında oluşturulan silahlı birliklerle kazanımlar korunmuş ve ilerici gelişimleri savunmuş. Daha sonraki yıllarda devrimin kitleler arasında kökleşip yayılmasından sonra okuma yazma kampanyaları, üretimi artırma çalışmaları, sağlık ve aşılama çalışmaları, çevre bakımı gibi konularda mücadele yürütmüş. DKK'lerinin en önemli işlevlerinden birini politik çalışmalar, halkın tümünün katılımıyla oluşturulan sosyalizm üzerinde eğitim seminerleri oluşturmuş. Komitelerin önemli bir özelliği de Küba'nın bağımsızlığı ve sosyalizm savaşımı sırasında yaşamlarını yitirmiş olan devrimcilerin isimlerini taşıyor olması. 


“TÜRKİYELİ YOLDAŞLAR KÜBA SİZİN EVİNİZDİR, HOŞ GELDİNİZ" 


Türkiye delegasyonunu ağırlayan komite, sokağa astıkları bu Türkçe pankartla karşıladı bizleri. Komite Batista'nın diktatörlüğü sırasında Havana 


Üniversitesi'nde polis tarafından kurşunlanarak öldürülen bir devrimcinin adını taşımaktaydı. Bütün sokak süslenmişti. Evlerde Küba ve Türkiye bayrakları asılmıştı. Sokağın bir köşesinde Küba devrimini anlatan bir büyük pano hazırlanmıştı. Sokağa bakan bir balkon sahne haline dönüştürülmüştü. Gene bir köşede çeşitli ulusal yemeklerden oluşan bir büfe hazırlanmıştı. Bütün herkes, o sokakta oturan çoluk çocuk herkes sokaktaydı, bizimleydi. 


FESTİVALİN EN GÜZEL GECESİ 


Küba halkının bu içten ağırlaması Sırasında festivalin en güzel gecesi yaşandı. Aynı kanıyı, o gece değişik DKK'lerde ağırlananlarda taşımaktaydı. 
Gece sabaha kadar o sokak halkıyla birlikte eğlendik. Önce bizler için hazırlanan gösteriyi izledik. Mahalle halkının oluşturduğu dans grupları, çocuk korosu, müzik grubu bizlere çok hoş dakikalar yaşattı. Gecenin bizim açımızdan en önemli anlarından biri, mahalle sakinlerinden birinin Nazım Hikmet'in şiirlerini okumasıydı. 

O gece Küba halkının sosyalist devrimin getirdiği kazanımları neşesi ve coşkusuyla, geleneği ve kültürüyle nasıl bütünleştirdiğine tanık olduk. 


(Devam edecek) 


GERİCİLİĞİN 
SINIRI YOKTUR 


Son günlerde günlük basında Çin'le ilgili ilginç haberlere rastlanıyor. Pekin yöneticilerinin ABD'yle çok yönlü ilişkiler içine girmesi. burjuva basınının Çin'e daha geniş yer ayırmasına neden oluyor. Pekin karşı-devrimcilerinin ülkemizdeki uzantılarından Perinçek'çilerin “Aydınlık” gazetesi ise bir süreden beri “Çin'de yeni uzun yürüyüş" başlıklı bir yazı dizisini sürdürüyor. Belli ki Perinçek'çiler Çin'- deki olası gelişmelere maddi temel hazırlıyorlar. Çin yöneticilerinden kimileri, artık Mao'nun .incilerini tartışmasız kabul etmiyor. “Mao da hata yapar" türünden kampanyalar açılıyor. 
Duvar gazeteleri çıkarılıyor. Çin'- in geriliği Mao'nun ekonomik görüşlerindeki hatalarına bağlanıyor. 


Pekin Oo karşı-devrimcilerinin yeni politikası ülkemizdeki maocuları zor durumda bırakıyor. 
Perinçek'çiler için fazla bir sorun çıkmıyor. Çünkü onlar bukalemun gibi her renge, kılığa rahatça girebiliyorlar. Bugün savunduklarını yarın yadsırken yüzleri bile kızarmıyor. 


Yıllardır “kendi gücüne güven” demogojisi ile sosyalist ülkelere, en başta Sovyetler Birliğine düşmanlık tohumları ekenler, sosyalizmin kazanımlarını birer birer yok edenler, bugün uluslararası tekellere avuç açıyorlar. Böylesine geniş bir pazar ise emperyalizmin iştahını kabartıyor. Çin yönetici kliği, ülkenin kapılarını uluslararası tekellere açmakla kalmıyorlar, ABDemperyalizmiyle, Japon militarizmiyle oaskersel ittifaklar peşinde koşuyorlar. Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan emellerini açığa vuruyorlar. Anti-Sovyetizm, anti-komünizm histerisiyle titriyorlar. Çin karşı-devrimcileri gericiliğin batağında çırpındıkça gömülüyorlar. Attıkları her adım emperyalizmin konumlarını güçlendirmeye hizmet ediyor. Gericiliğin sınırı yoktur. 
Maoculuk gericiliğin son durağına doğru hızla yol alıyor. 
Emperyalizmin Asya'daki en güvenilir dayanağı olduğunu her uygulamada kanıtlıyor. 


İlerici Yurtsever Gençlik © Sayfa: 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slarara enciier 
Yürütme Kol »plantısı öğrencilerinin ulusal yığın örgütu POFNE'nin evsahipliğinde 12-14 Aralık tarihlerinde Kıbrıs'ta yapılmıştır. Lefkoşe'deki toplantıda UOB 
12. Kongresi'nden (Sofya, Kasım 1977) bu yana sekreterliğin yürüttüğü çalışmalar değerlendirilmiş ve sayıları 24'ü bulan çeşitli kararlar ve dayanışma bildirileri onaylanmıştır. 
Yürütme Komitesi üyeleri dışında toplantıda, Sekreterlik tarafından 


E 


AON 


davet edilen çeşitli uluslararası kuruluşların yanısıra İlerici Gençler Derneği (İGD), Kıbrıs Devrimci Gençlik Derneği (DGD) ve KÖGEF de gözlemci olarak katılmıştır. 

Bir UÖB delegasyonu Kıbrıs'ın kuzeyine geçerek, Denktaş'a uluslararası öğrenci hareketinin Kıbrıs sorununa adil, barışçıl ve demokratik bir çözüm getirilmesi önerilerini yinelemiştir. Bunun yanısıra, Yürütme Komitesi toplantısı sırasında, “Kıbrıs Halkı ve Öğrencileri ile Uluslararası Dayanışma Konferansı” düzenlenmiştir. Konferans sonunda POFNE-DGD ve KÖGEF tarafından “Kıbrıs Rum ve Türk Öğrencilerinin Ortak Açıklaması” yayınlanmıştır. 
Açıklamanın tam metni şöyledir: 


KIBRISRUM VE TÜRK 
ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK 
AÇIKLAMASI 
(POFNE-DGD, KÖGEF) 


12-14 Aralık 1978 tarihlerinde Lefkoşe'de yapılan Uluslararası Öğrenciler Birliği Yürütme Komitesi toplantısı vesilesiyle, Yürütme Komitesi toplantısı çalışmalarına katlan POFNE Sekreterliği ile Kıbrıs Türk delegasyonu arasında resmi bir toplantı oldu. 

İki delegasyon uluslararası politik durum, yumuşama ve silahsızlanma, 


KÜBA DEVRİMİ 
20 YAŞINDA 


Küba halkı ve gençliği 1 Ocak 1974 ua devrimin 20. yıldönümünü kutlayacak. 
Küba'nın genç insanları devrimin yanı sıra, devrimden sonra ülkede sosyalizmin maddi ve tinsel koşullarının yaratılmasına aktif ve yığınsal olarak katılmıştır. 

Sanayide gerçekleştirilen 300'den fazla projede genç insanların emeği temel 


eğitimin yeniden biçimlendirilmesi ve demokratikleştirilmesi ve uluslararası öğrenci hareketinin rolü ve karşı karşıya bulunduğu görevler gibi, UÖB. Yürütme Komitesi tarafından ele alınan tüm sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundular, özellikle, Kıbrıs halkı ve öğrencilerinin yanısıra, emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni sömürgeciliğe ve baskıya karşı, 


“ulusal bağımsızlık, demokrasi ve 


toplumsal ilerleme için savaşan tüm halklara gösterilen dayanışmadan güç aldıklarını belirttiler. 

Karşılıklı anlayış ruhu içinde Kıbrıs sorünunu tartışan iki delegasyon aşağıdaki bildiri üzerinde anlaştılar: 


* İki delegasyon, Kıbrıs sorununun, Kıbrıs'ı askersel bir sıçrama tahtasına dönüştürerek bölgede çıkarlarına hizmet etmesini isteyen emperyalizm tarafından yaratıldığına ve sürdürüldüğüne inanır; 


*Bu sorununun sonuçlarından her iki kesim de acı çekmektedir. Bu nedenle ortak düşman emperyalizm ve onun Kıbrıs'ın her iki kesiminde yeralan işbirlikçilerine karşı ortak bir savaşımları vardır; 


* Iki kesim halkı ve öğrencileri, Kıbrıs üzerine BM kararlarına ve Makarios ile Denktaş arasında uyuşulan yolgösterici ilkelere uygunluk içinde, Kıbrıs sorununa adil, barışçıl ve demokratik bir çözüm getirmek için birlikte çalışmalıdırlar; 


* Toplumlararası görüşmeler anvak BM kararlarının özüne uygun olarak ve BM Genel Sekreteri'nin himayesinde, dört yolgösterici ilkebağımsız, egemen, toprağı bütün, bağlantısız ve militarizmden arındırılmış bir Kıbrıs temelinde yeniden başlatılabilir; 


* Tüm yabancı birlikler adadan çekilmeli, mülteci sorunu çözümlenmeli ve kayıp insanların akıbetleri kesinliğe kavuşturulmalıdır; 


* Kıbrıs gençliği ve öğrencileri yukarıda sözü geçen hedeflere ulaşmak için her çabayı harcayacaklar, birlikte çalışacaklardır. 


Iki delegasyon ilişkiyi sürdürme ve ortak savaşımlarında görüş alış- 


TÜRKİYE'DE 
DEMOKRATIK GÜÇLERİN 
SAVAŞIMI ÜZERİNE BilDiRi 


Türkiye ilerici gençliği ve öğrencileri halklarının yanında demokratik hak ve özgürlükler için, aşırı, şovenist ve faşist çetelerin saldırılarına karşı, ülkenin sömürülen halk yığınlarının gereksinmelerine cevap: verecek bir öğrenim elde etmek için savaşımlarını sürdürüyorlar. Bu süreçte, İGD'- nin de içlerinde yeraldığı Türkiye'- nin ilerici ve demokratik gençlik örgütleri, Türkiye halkının arzuladığı hedeflere ulaşmak için gençlik ve öğrenci eylemlerini birleştirme- de önemli bir rol oynuyorlar. 

Bu ağır duruma rağmen, Türkiye'nin egemen çevreleri çokuluslu şirketlerin çıkarlarını koruyor, böylece Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığını artırıyor ve yıllardır Türkiye'nin başına bela kesilerek politik, ekonomik ve toplumsal bunalımın derinleşmesine neden oluyorlar. Ekonomik bunalım daha fazla ağırlaşmış, dış borçlar 

“dayanılmaz, duruma gelmiştir, enflasyon vahimleşmekte, işsizlik ve göç işçilerin içler acısı durumunu kötüleştirmeyi sürdürmektedir. Hükümet, demokratik örgüt ve partilerin varlığını yasaklayan gerici yasaları gizliden desteklemeyi sürdürürken, buna ek olarak basın özgürlüğüne çullanmakta ve demokratik politik eylemleri yasaklamaktadır. 

İlerici, demokratik Türkiye halkı ve öğrencileri, ülkelerindeki ciddi durumun bilinciyle anti-faşist ve anti-emperyalist bir cephe- nin ivedilikle oluşturulması gerek- - liliğine inanmış olarak, gerici faşist güçlerin saldırılarına karşı, 

_ faşist örgütlerin kapatılması için, ülkelerinin NATO'dan ayrılması ve ABD askeri üslerinin tasfiyesi için savaşıyor. Bu, ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, Türkiye'de aşırı-sağcı bir rejimin kurulmasına yal açabilecek sıkıyönetim gibi olağanüstü önlemlere başvurulmadan çözümlenmelidir. 

UÖB Sekreterliği tüm ilerici ve demokrat öğrencileri, anti-faşist ve anti-emperyalist güçlerin yanında barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve toplumsal ilerleme için savaşan ilerici, demokrat Türkiye gençliği ve öğrencileri ile dayanışmalarını yoğunlaştırmaya 


f 


güçtü. Havana-Santiago demiryolu, Nuevitas'ta suni gübre, Mariel ve Cienfuegos'la çimento fabrikalarının yapımı, Oriente eyaletinin &.czey bölgelerinin ekonomik bakımdan geliştirilmesinin başarılması gençliğin çalışma yaşamında gösterdiği özveriyi simgeler. 

Okuma yazma bilmezliğe karşı açılan kampanyaya 100 binin üzerinde genç katılarak, ülkelerini Latin Amerika'da okuma yazma bilmezliğin ortadan kaldırı!- dığı tek ülke yaptılar. Bugün, tüm dünyanın kabul ettiği Küba'nın spordaki başarısı genç insanların spor faaliyetlerine kitlesel olarak katılması, sporun geniş toplumsal kesimlerin hizmetine sokulmasına etkin bir katkıda bulunması yoluyla gerçekleşmiştir. 

Bunlar ve saymakla bitmeyecek diğer pek çok başarı, Küba gençliğinin devrimin önüne koyduğu görevlerin üstesinden geldiğini, dünya çapında yankı bulan 11. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ni örgütlemedeki başarısıyla da devrim yolunda şaşmazca ilerlediğini gösteriyor. 


URUN'LE DAYANIŞMA 


F.Almanya öğrencilerinin yığını örgütü MSB Spartakus (Marksist ` Öğrenci 


- Birliği) Ürün Yayınevi sorumlularına bir mektup göndererek dayanışmasını iletmiş, 


ilerici güçler üzerinde sürdürülmek istenen baskıları protesto etmiştir. Mektubun çevirisini aşağıda veriyoruz: 

Ürün dergisi yazı işleri müdürü Ahmet Taştan 28.12.1978'de tekrar duruşmaya çıkacak. Türk mahkemeleri onu çok ağır bir hapis cezasına çarurmak istiyor. 
Nedeni ise, Ahmet Taştan'ın Mart 1978'de Türkiye Komünist Partisi Programını 

rün yayınları arasında çıkarması. : 

TKP 56 yıldan beri illegal çalışmak zorunda kalmıştır. Türkiye işçi sınıfının bu tek partisi, Musolini'nin faşist İlalya'sından alınan, Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 
142. maddelerine göre yasaklanmıştır. 

Federal Almanya'daki ilerici güçler geçmişte olduğu gibi bugün de halkın demokratik haklarına karşı yapılan saldırılara karşı savaşıyorlar. 1950'lerde Alman Komünist Partisi yasaklandı; bugün ise Federal Almanya'daki ilerici demokratik güçlere karşı meslek yasağı uygulanmaktadır. Ülkemizde ilerici demokratik güçler böyle bir uygulamayla “Anayasa düşmanı” olarak gösterilmek isteniyor. Biz verdiğimiz demokratik savaşımda uluslararası dayanışmanın ne denli önemli ve zorunlu olduğunu gördük. 

Bundan dolayı, başka ülkelerdeki demokrat ve komünistlerin verdiği savaşımda onları desteklemenin çok önemli olduğu kanısındayız. Hele Türkiye ile bu dayanışma mutlaka oluşmalıdır (Türkiye Avrupa'da Komünist Partisi'nin yasak olduğu tek ülkedir). 

Marksist Öğrenci Birliği Spartaküs'ün istemleri şunlardır: 

* Ahmet Taştan beraat etmelidir! 

* TKP'ye konan yasak derhal kaldırılmalıdır! 

* 141. ve 142. maddeler kaldırılmalıdır! 
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çağırır. 


Prag, Kasım 1978 
UÖB Sekreterliği 


 İRANHALKI in VE GENÇLİĞİYLE ia; DAYANIŞMA EYLEMLERİ 
» Ñ YÜKSELİYOR 


verişinde bulunma üzerinde anlaştılar. 


Lefkoşe, 14 Aralık 1978 


ii 


7 Aralık akşamı trafiğin en yoğun ulduğu saatte, ellerindeki meşalelerle Kızılay'da yolu 
kesen gençler, Amerikan emperyalizmine, bölgemizde harp kundakçısı ve ezilen halkların düşmani m.nark.-faşist Şar rejimine karşı nefretlerini gösterdiler. “7 Aralık'ta Türkiye gençliğinin kalbi İran'da atıyor”, “Şah'a ölüm” pankartlarını taşıyan bine yakın ilerici yurtsever genç, sık sık “İran'a özgürlük”, “Kahrolsun ABD emperyalizıni” belgilerini attılar. İran gençliği ve öğrencileriyle ve onun öncü savaşkan örgütü ODYSİ (İran Dem kratik Gençlik ve Öğrenci Örgütü) ile dayanışmanın sürdürüleceğine, “Gençlik onuru ve yurtseverlik namusu” üzerine ant içen ilerici yurtsever gençler, “Yaşasın İGD”, “Yaşasın ODYSİ” sl. ganları ile dağıldılar. 

YAŞASIN IGD - YAŞASIN DDGF - YAŞASIN ODYSİ!.. 


ÖNDER ALKAN'IN KIZ KARDEŞİ ESMA ALKAN 


ANISINI YAŞATACAĞIZ 


sını arkadan Önder'e doğrultarak ateş ediyor. Abim yaralanıyor, sendelemesine karşın, doğrulup maocu faşistlerin üzerine atılıyor. Bu yiğit ataktan korkan maocu faşistler silahlarını tekrar ateşliyorlar. O sırada Önder bir arkadaşın kucağına düşüyor, hastaneye kaldırılırken de yolda ölüyor. 

Esma arkadaş, Önder'i katleden maocu faşistlerin kimliği ve niteliği konusunda söyleyeceklerin neler? 

Genelde ma.cu elebaşılarının nitelikleri belli: hepsi birer azılı anti-komünist, Düzce'de de öyle. İdeolojik ve siyasi hiç bir şeyle ilgisi “lmayan, işsiz-güçsüz, zengin çocuklarıBunların elebaşıları durumundaki Hüseyin İnan adlı karanlık bir kişi polisinden, savcısından faşistine kadar karanlık ilişkiler içerisinde. Bu maocu faşist, Önder'in öldürülmesinde yeralmamasına karşın, planlanmasında rol almıştır. Saldırıya katılanlardan A: met Akkurt ise, Önder'in katillerindendir. Şimdilerde elini kolunu sallaya sallaya geziy r İsimlerini tespit ettiğimiz, Cafer, Mansur. Hamza, Okan ve bir kaç kişi dara var katiller arasında. 
Katiller yedi kişiler. Bunlardan sadece ikisi içerde, tutuklu. Bunlar da silahsız olanları. 
Diğerleri yakalanamadı. Onların yerine Düzce İGD Yönetim Kurulu üyesi dört arkadaş «utuklandı. savcı tarafından; “Ölümle sonuçlanan kavgaya katılmaktan” d layi. 

Olaydan : emen sonra Düzce IGD kapauldı. Maocuların cinayet yuvası Düzce “YDGD"ye ised kunulmadı. 

Önder daa önce te dit edilmiş, saldırıya uğramış mıydı? Düzce'de gelişen ilerici gençlik hareketinden neden bu kadar korkuy. rlar? Neden saldırıy orlar? 

Dara önce arabada tartıştığı bir faşist, işyerine gelerek, abim işten çıkarken üzerine ateş açıy >r. Önder kendisini koruyarak, yere yatarak kurşunlardan sıyrılıyor. 


YIĞIT ANA ` 
GÜLSÜM ALKAN 


ÖNDER 
YAŞIYOR 
SAVAŞIYOR! 


Mavcular Önder'i arkadan kalleşçe vurdular, yoksa kendisini koruyabilirdi. 

nder öldürülmeden önce faşistlerden ve mavcu faşistlerden sürekli tehdit alıyordu. 


Esma arkadaş, biraz da Önder'in devrimci kişiliğinden, işçi sınıfı hareketine olan sarsılmaz bağlılığından söz edelim. 

Bir anıyla başlıyacağım. 1 Mayıs ilk defa yığınsal olarak 1976'da kutlandı. Önder 1 Mayıs sabahı evden “işim var” diyerek çıkı. Akşam döndüğünde heyecanlı, coşkulu anlatmaya başladı. Halkın katılımını, işçi sınıfı öncülüğünde kutlanan 1 
Mayıs'ın görkemini gözleri parlayarak anlatıyordu. Hepimiz oldukça etkilenmiştik. 
O gün 1 Mayıs 76'nin afişini getirmişti, dasına astı. İkide bir odasına gidiyor, afişi seyrediyordu. Bizim ailenin, ilerici harekete sempati duymasında en büyük pay Önder'- indir. Babamla olsun, anamla olsun saatlerce konuştuğu, anlattığı olurdu. İkna ediciydi. kızmadan sabırla anlatırdı. Çünkü işçiydi v. 

Herrangi bir “layla karşılaştığında, bir kitabı bitirdiğinde, bir gösteriye katıldığın- da gelip mutlaka anlatır, gelecek güzel günlerin varlığından, savaşmamız gerektiğinden, kesinlikle kazanacağımızdan sözederdi. Çayı çok severdi. Düzce'de “Iduğum günlerde, çayı demler saba:lara kadar, kitap kur, taruşır, konuşurduk. Ölümü 

epimizi üzdü, fakat yıldırmadı. Çünkü bir ç k arkadaşımız katlediliyor, inandıkları gelecek güzel günlerin kavgasını verdikleri için öldürülüy rlar. Faşist ve mavcu faşist katliamlar, bizi yıldıramaz., Onların ner saldırısında, cinayetinde kinimiz bileniyor, savaşım azmimiz sënmüy: r, güçleniyor. 

Bu kavgada düşen tüm Önder'lerin anısını yaşatacak, savaşımlarını bayraklaştıracak, MHP'li ve ma. cu faşistlerden hesabini soracağız. 


Önder Alkan'ın yiğit anası Gülsüm Alkan ise sorularımızı şöyle yanıtladı: Önder'in küçükten bu yana kişiliği, davranışları hakkında bilgi verebilir misin, 


Önder'i nasıl vurdular Gülsüm Ana? 


Önder azimliydi, çalışkandı, çalışanları severdi. Ortaokula başladığı zaman 


_  ———Ñ—n 
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E 
Kendine “Halkın Kurtuluşu” adını yakıştıran maocu faşistler, yayınladıkları “Gençlik” eklerinde Düzce'de kahpece katlettikleri Önder Alkan'ı karalamaya, iğrenç dillerini savaşkan arkadaşımıza uzatmaya kalkışıyorlar. İGD'nin yiğit ve kararlı savaşçılarından Önder Alkan'ı kalleşçe arkadan vuran, elini yurtsever kanına bulayan bu hainler, cinayetlerini gizlemeye bile gerek görmüyorlar. Maocu faşistler ölülerimizden bile korkuyorlar. Onun için önderer lere dil uzatıyorlar, karalamaya çalışıyor-ONDER ALKAN lar. 
<a İerici yurtsever gençlik, bu onurlu kavb SORIS: MELAR 1000.85 Vilan, ara gada se. it düşen, tüm yiğit savaşçılarına i sında Düzce Cumhuriyet İlkokulu'- e am de savaşımında en De nda okudu. O yıllarda anlatılanı A OYTO E]. EOSS homen. kattavan zeki vö atak bir Halkın Kurtuluşu adlı karşı-devrim yu-CON 1965'de ortaokula başladı vasının katlettiği Önder Alkan'a hiç bir Okula gidene kadar ayakkabı boya- ma. cunun iğrenç dilini uzatlırmayacağız. 
cılığı: yaparak, yoksul ailesine dos- Bu bizim yurtseverlik görevimizdir. 
tek olmaya çalışıyordu. Babası iş- Önder'in nasıl katledildiğini bir de aileçiydi, düşük bir ücretleçalıştığından sinden, arkadaşlarından öğrenmek, yürekortaokuldan ayrılmak ve çalışmak lerde nasıl yaşatıldığını yakından görmek zorunda kaldı. Küçük yaşta çalış- için eri gittik. Önce bacısı Esma Almaya başlaması ile sınıf çelişkileri- kani dieedik. Yiğit Gülsüm Ana'nın ni açıkça görmeye başladı. İlerici inançlı sözlerine kulak verdik. Acılı fakat harekete sempati duymaya başla- yürekli Niyazi Baba'dan, eşinden, ve arkamıştı. Çalıştığı işyerinde arkadaşları daşlarından, Önder'in mert, yiğit ve çalış- tarafından sayılır ve sevilirdi. Ken- kan kişiliğini bir kez dana duyduk. İki disinin bir işçi olduğunun ve tüm küçük çocuğu; bir buçuk yaşındaki Ekim emekçilerin kurtuluşunun işçi sınıfı ve dört aylık Utkan şimdi babasız, fakat öncülüğünde vürütülen savaşımla sa: ipsiz değildir. Yiğit halkımız ve ilerici sağla,acağına inanırdı. 1974'te, gençlik Ekim ve Utkan'lara daha sıkı sahip Düzce'de ilerici, devrimci gençlerin çıkacak, yarının genç savaşçılarını bağrına 
| örgütü Düzce Demokratik Kültür basacakur. 
f Derneği Yönetim Kurulu'nda yeral- Önder nasıl ve neden öldürüldü? Önce dı. İzmit'te öğrenci lan İGD üyesi kızkardeşi 
1976 yılında, işçi sınıfının savaş yo- aa si a sorduk bu soruyu. O da 
lunda yürüyen, ilerici gençliğin biri- şöyle yanıtladı: i cik amo kaqa yığın örgütü GD'nin 8 Eylül'de Ulusal Bağımsızlık Haftası'- kurulması Düzce'de de etkisini gös- nin sun eylemi İzmir Mitingi'ne gitmiştik. 
terdi. Düzce'de İGD hareketinin | (Önder de vardı yanımızda. İzmir dönüşünörgütlenmesinde, gelişmesinde, İle- de Genel-İş Sendikasının İzmit Belediyerici Yurtsever Gençlik gazetesinin si nde yürüttüğü direnişi ziyaret ettik. Belli dağıtılmasında ye.ulmak bilmez bir bir süre sonra ben ayrıldım, akşama eve çalışma yürüttü. Önder, İGD'nin tüm gelecekti ağabeyim. Fakat o akşam Düzce eylemlerinde, 1 Mayıs'larda savaş ye dönmüş, ertesi gün ise maocular iki alanlarında hep en önlerde yürüdü. ye sm na > otm 
3 - > 5 ei 5 der'in de aralarında olduğu bir gru 'li 
minin -ediqmeasindep arkadasin ónünü demir çubuklarla yi Sade ! h iar. Arkadaşlar, savunmasız olmalarına korkan Toos- naue tarafından karşın karşı koyuyorlar. Maocular başa çıkahpece katledildi. kamayacaklarını anlayınca silarlarını çekiy rlar. Mansur adlı ma cu faşist tabanca- a va = =-= e`- N -1ra pere n air / — eTa -SI C AN VOR 
Önder'in ölümü bizi derinden etkiledi. ei zi var: Ekim ve Utkan. 
Onları çok severdi. Birbirimizi çok sev. ç er bir ilerici olarak çok çahskandi, çok kitap kurdu. Okumayı çok severdi. Genellikle PaA s kurduk: İşi ağırdı. Çk yoruluy-rdu, eline geçen para azdı. Bu düzenin değiştirilmesi için savaşımda kararlıydı. Ölümü bizi çok üzdü, hepimizin acısı derin. 
Benimle ayrıca çok iyi bir arkadaştı. Beraber kitap ve gazete okurduk. 
Evine ve çocuklarına son derece bağlıydı. Ne için savaştığını iyi anlatırdı, « aklıydı, onurluydu. İçimizde anısını yaşatacağiz. UNUTMAYACAĞIZ. 
j : 
< H 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e Em Nİ, 
Önder, köylülerle birlikte 


yaramayan © 
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Niyazi Baba, torunlari Ekim ve Utkan'la 


çok hırslı idi. Fakat arkadaşları ile iyi geçinmeye önem verirdi; hiçbir haksızlığa tahammül edemezdi. Kendisi için hiçbir şey istemedi, çocukluğundan beri arkadaşları için her fedakârlığı yapardı. Lise çağında olsun, iş hayatında olsun başından geçmeyen olay kalmamıştı. Halk için, kavga arkadaşları için, ailesi için, inançları uğruna yaşadı, savaştı. Ç 

Önder, en ulak haberi olsaydı kendisini harcatmazdı. Yüzyüze on kişinin hakkından gelecek güçteydi Kendisine sürekli söylüyordum: “Oğlum boş gezme, üzerinde bir şeyler bulundur.” Önder, “Devrimciler mert kişilerdir. Her koşulda 


, kendilerini korumasını bilirler” diyordu. Öldürüldükten sonra hakimi, savcisi 


üzerini soydular, hiçbir şey bulamadılar. Fakat yine de karşı tarafın para yedirmesiyle, bizim tarafı içeri attılar, arkadaşlarını tutukladılar. Biz arkadaşlarından yerden göğe kadar memnunuz. Birbirlerine çok bağlıydılar, birbirlerini çok severlerdi, canlarını bile verirlerdi. Arkadaşlarını çok yakından tanıyoruz. Maocular savcıyla işbirliği yapıp bize oyun oynadılar, katilleri kaçırdılar. Para döküp avukat tuttular, suçu bizimkilerin üstüne attılar. 

İlk ölüm haberiri aldığınızda neler düşündünüz, şimdi neler düşünüyorsunuz? 

İlk ölüm haberini aldığım zâman “Önder ölmüştür” diye düşünmedim. 
Ölemez, onu öldürememişlerdir dedim. Daha da öldüğüne inanmıyorum, ben Önder'i öldü kabul etmiyorum. Kendisi de bunu istiyordu: “Ölmeyeceğim anne, yaşayacağım ve savaşacağım: Ölsem de yaşayacağım” diyordu. Ölüm var ölürsün. Tamam, unutuldun gitti. Fakat ölüm var, ölmezsin, sonsuza dek yaşatılırsın. Önder yaşatılacak biridir. 

Bugüne kadar elliyi aşkın arkadaşımız, faşist ve maocu kurşunlarla toprağa düştü. Bir ana olarak evlat acısının sona ermesi için sizce ne yapılmalıdır? 

Bizler, Önder evladımız diye ayırmıyoruz. Hepimiz anayız. Tüm öldürülenler bizim evlatlarımızdır. Evlat acısına son vermek için birlik olalım, tüm ilericiler, analar, babalar elele verelim. Faşist ve maocu katillerin karşısında yıkılmayalım, daha güçlü duralım. Artık ne yapmak gerekiyorsa zaman kaybetmeyelim. Biz Düzce'de doğup büyüdük. Maoculuğa ve faşizme karşı olduğumuz bilinir. Sürekli tehdit ediliyoruz, fakat yine de korkmuyoruz. Ankara'da okuyan oğlumu da sürekli tehdit ediyorlar: “Seni de ağabeyin gibi yapacağız” diye. Fakat hiçbir şeyden korkmamaya ve yılmamaya söz vermis bir anayım. Sözümü tutacağım. 
Bu sorun çözülecekse, biz halkın gücüyle çözülecektir. Bu hükümet hiçbir şey yapmıyor, artık hükümetten hiçbir şey beklemiyoruz. 

Gülsüm ana, maocu ve MHP'li faşist cinayet şebekeleri şunu çok iyi biliyorlar: Tüm bu katliamların hesabını soracağız. Önderlere uzanan elleri kıracağız. Yiğit bir ana olarak evlat acısından yanan tüm ana-babalara ve halkımıza son olarak söylemek istediğiniz var mı? 

Bir ana olarak herkes benim gibi evlatlarını dinlesin, fikirlerini alsın, haklı-haksız oldukları konuları konuşsunlar. Bazı fikirleri ben çoğunlukla çocuklarımdan aldım. Anlatıyorlardı, dinliyor, haklı görüyordum onları. Onların konuştukları konular gerçek çıkıyordu çoğu kez. Benim gibi okuma - yazmayı bilmeyen, düşünmesini bilen tüm analar, çocuklarıyla bir olsun, elele versinler. 
Çocuklarımız öldürülmesin, canlarına kıyılmasın. Evlatlarımıza sahip çıkalım ki, 


` maocu faşistlere ve Türkeş'çi faşistlere aldanmasınlar. Ölenleri yaşatalım, çünkü 


onlar boş bir amaç için ölmediler. 
HEPİMİZİN İSTEKLERİ BELLİ VE AYNI, KATİLLER YAKALANSIN, BİZ 


SAVAŞIMA DEVAM EDİYORUZ, GERİ DÖNMÜŞ DEĞİLİZ VE DÖNMEYECEĞİZ. > 


EVLAT ACISINA SON!.. 


Kadıköy bölgesinde 7 ay önce oluşturulan “Eylem Birliği Platformu” tarafından düzenlener “Fa şizme karşı mücadeleyi yükseltelim” miting ve yürüyüşü 16 Aralık 
1978 Cumartesi günü vapıldı. Miting ve yürüyüşe İGD Kadıköy Mürürdar a TÜM-DER, 
GENÇ-ÖNCÜ, DEV-LİS Kadıköy şubeleri, İKD Kartal şubesi, SGB Kadıköy temsilciliği, TÜTED, DDKD, DHKD, Genç İşçiler Birliği, DÖB, Göztepe Kültür Dernegi, Kadıköy Kültür Derneği katıldılar. DEV-GENÇ (Dev-Sol) platf rmda duğu rralde eyleme katılmadı ve dara sonra platformdan da çekildiğini açıkladı. 


FAŞİSTLERİN KORKULU 
RÜYASI: YIĞINSAL 
EYLEMLER 


Anti-emperyalişt, oanti-faşist, anti-ş venist ilkeler etrafında 7 ay önce . luşturulan eylem birliği platf rmu 16 Aralık'a kadar birçok eylemleri başarıyla yerine getirmişti. 
Hayat pa. allığı, faşist terör ve anti-dem -kratik uygulamalara karşı yığınsal bildiri dağıtımı, bölgesel afişleme yapmıştı. 16 Aralık evlemi böylesi bir birikim sonucu başarıya ulaşmıstır. 

Eli kanlı MHP'li ve ÜGD'li faşist katiller, ilerici, devrimci güçlerin birliğinden, bu birliğin savaş alanlarında s:mut bir güç 

Imasindan alabildiğine k rkuya kapıldılar. 16 Aralık eylemini engellemek için yürüyüş güzergarına saatli b mbalar yerleştirdiler. 
B mbalar birbiri ardına patladı. 
Halktan yaralananlar ldu. Fakat panik yaratıp mitingi dağıtmayı amaçlayan faşisti (o saldırganlar amaçlarına ulaşamadılar. “B.mbalar. kurşunlar bizi yıldıramaz” sl ganıyla eyleme devam eden binlerce kisi faşizme karşı kararlı- 


KAVGA SESLERİ... 
FAŞİZME KARŞI EYLEM 


BİRLİĞİ 


lıklarını d sta düşmana bir kez da. a gösterdi. 

Yürüyüşe katılen binlerce kişi faşist işgal ndaki Üsküdar Meydanına girdiğinde faşistler ortalığa çıkmaya cesaret edemediler. 
Cinayet yuvası inlerinden, MHP binasından dışarı çıkamayan faşistler vradan tisteri çığlıkları atmaya başladılar. Fakat e binlerce kişinin #aykırdığı “Üsküdar'dan faşistleri atacağız” sloganları faşistlerin bu sesini de b.ığdu. 

Yürüyüş sırasında “Türkiye K.münist Parlisine Özgürlük”, “141-142 kalkacak TKP özgür olacak”, “Faşist MHP kapanacak faşist yuvalar dağıtılacak”, “Faşizme geçit yk” sl. ganları binlerce kişi tarafından ; aykırıldı. 


BÜROKRASİ Mİ, 
ANTİ-FAŞİST SAVAŞ MI? 


Kadıköy Dev-Genç (Dev-Sol) mitingin razırlıklarına katıldıkları ratta tertip komitesine dari girdikleri #alde son anda mitinge katılmaktan vazgeçtiler. Ve mi- 


tingten 3-4 gün s.nra platformdan da çekildiklerini açıkladılar. Mitinge kaulmama gerekçesi olarak kendilerinin konuşturulmamasın: gösterdiler. Oysa .nların da onayladığı karara göre mitingte konuşma metni tek .acaktı ve konuşmacı da saplanmamıştı. Eylem birliği platf rmundan çekilme gerekçesi “larak öne sürdükleri şey platformun “bürokratik işlerle” uğraşmasıymış. Oysa 7 ay boyunca yapılan çalışmalara, yetersiz de Isa, Dev-S.l da katılmıştı, Ve bu çalışmaların bir ürünü vlarak gerçekleşen, binlerce kişinin katıldığı, faşist odaklara karşı yürüyüş ve mitinge katılmamak, onu bürokrasi olarak suçlamak eylem birligine zarar verir. Unutulmaması gereken, faşizme karşı en etkin savaşım aracının yığınsal kitle eylemleri olduğudur. Bu da eylem birliğinin sağlanmasından geçer, yoksa eylem birliklerini dağıtmak- 


tan değil. ç 
KADIKÖYLÜ 

İLERİCİ YURTSEVER 
GENÇLER 


ECİDİYEKOY 


Mecidiyeköy Lisesi'ndeki faşist isgal ilerici yurtsever gençlerin kararlı savaşımları s nucu kırıldı. 
Ancak  Mecidiveköy semtindeki fasis. cerör sürüy r. Faşist terörün gi.iikçe y ğunlaştığı bir dönemde Mecidiyeköy Lisesi Müdürü ilerici öğrencileri kuldan atmak istiy r, 

nları p lisei bar ediy r,- kuldaki baskılarını artırıy r. 

Lisede öğrenciler dövülürken, kurşunlanırken “Benim elimden bir şey gelme,” diyen müdür, faşist isgal kırıldıktan s nra gerici yüzünü da a bir açığa çıkardı. 
Lise sn sınıf . öğrencilerinden Dursun Kalkan'ı kuldan uzaklaşurmak istedi. Arkadaşımız Milli Eği'im'e başvurarak tekrar “kula döndü. Bunun üzerine müdür arkadaşımızı p lise şikayet ederek evini aratlırdı, ancak arkadaşımı-Zin evinde : içbir suç unsuru bulunamadı. 11 Aralık 1978 günü ise arkadaşımız yine müdürün iş- 
.emivle p lis tarafından gözaltına alındı ve : alen bırakılmadı. Dursun arkadaşımız da a önce de faşisilerin vurduğu bir genci ; astaneye götürdüğü için gözaltına alınmıştı. 

Mecidiyeköy'de eli kanlı faşist katiller #erör es'irirken ilerici, yur sever gençlere yapılan böylesi saldırılar faşistlerin terörüne yardım etmektir, onların suç ortağı 

Imaktır. 

Suçsuz yere tutuklanan Dursun Kalkan der.al serbest bırakılmalıdır. 

MECİDİYEKÖY'DEN İLERİCİ 
YURTSEVER GENÇLER 


EMİRDAĞ 


Geçtiğimiz günlerde Eskişekir'- de yapılan “Demokratik Hak ve Özgürlükler Mitingi” faşistlerin, ma cu faşistlerin yüreğine korku saldı. 

Mitingten iki gün sonra, İzmir'de faşist katillerce öldürülen Ramazan Akın'ın cenazesini fırsat bilen “Halkın Kurtuluşu” mavscuları bölgeden topladıkları adamrak korsan eylem düzenlediler. 
Amaçları Ramazan Akın'ın cenaze töreninin anti-faşisi bir kitle gösterisine dönüşmesini engellemekti. 
Bu görevlerini başardılar. Cenaze Emirdağ'a geldiği ralde “Data gelmedi” yalanını yayarak kitleyi dağıtmaya çalıştılar. Ramazan'ın köyüne gitmekten vazgeçtiler. 

“Halkın Kurtuluşu” ma cularının bu maceracı çıkışından güç alan faşistler, remen harekete geçtiler. Yürüyüşe katılsın katılmasın 22 liseli arkadaşımızın okuldan atılması için bir dilekçeyle kul müdürüne i; barda bulundular. İlçemizde Eskişe: ir mitinginin lumlu etkisini kırmaya çalışan ma cuların ve faşistlerin bu yunları işçi sınıfının y lunda an ilerici gençler, veliler ve öğretmenler tarafından b şa çıkartılacaktır. 


EMİRDAĞ'DAN İLERİÇİ 
YURTSEVER GENÇLER 


AGRI 


Ağrı. artik küçük burjuva devrimcilerinin cirit attığı bir alan imaktan çıkıy r. “Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur” diyen ilerici, yurtsever gençler her geçen gün örgütlenip güçleniyor Sorumluluğun bilincinde “larak ulusal dem- kratik güçlerin yanında saf ujuy r. Eylem birliğini pekiştirivr 


Ağrı gençliğinin Ler geçen gün isçi sınıfının y luna girmesinden tedirgin “lanlar, hesapları boyulanlar saldırganlaşıy' rlar. İlerici. yurtsever gençleri. tıpkı 12 
Marı dönemindeki paralı mui birler gibi, i bar ediyorlar. İlerici, yur.sever gençliğin savaşkan üyesi Sıddık Demir böylesi bir prov kasy. n sonucu 1.5 ay önce tuvuklandı. Sıddık arkadaş hâlâ tutuklu bulunmaktadır. Bu provokasyon “bizleri yıldırmadı. ilerici gençlik rareketinin Ağrı'da gelişimini durduramadı. İlkelerden bir milim taviz vermeden savaşımı sürdürüyoruz. 

Yaşasın gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist eylem birliği! 

Yaşasın İGD! 


AĞRILI İLERİCİ 
YURTSEVER GENÇLER 


KARABUK 


IGD Karabük şubesinin düzenlediği “Anti-emperyalisı dayanışma, Barış, Dostluk İçin Gençliğin Savaşım Gecesi” 9.12.1978 günü 1000'e yakın ilerici, yurtsever, devrimcinin katılımıyla yığınsal larak yapıldı. Geceye çok sayıda ilerici Demir-Çelik işçisinin yanısıra DEV-GENÇ, DEV-SOL, KaradenizDEV-GENÇ ve CHP'li gençler de katıldı. Böylece gece, son günlerde Karabük'te artan faşist teröre karşı anti-faşisi güçlerin eylem birliği y lunda atılan önemli bir adım “ldu. 

Geceyi açış k'nuşmasını Şube Başkanı Erdal Aslan yaptı. Daha s nra Maden - İş adına Süleyman Üstün bir konuşma yaptı. Gece, k r» folklor gösterileri ve “UDC” adlı pand .mim oyunundan sonra enternasy: nal marşıyla sona erdi. 

KARABÜKLÜ İLERİCİ 
YURTSEVER GENÇLER 


ORDU 


Her geçen gün kurulan 
İGD şubeleri ve saflarımıza katılan ilerici gençler sağdan ve “s5”. 
dan gelen saldırılara en iyi cevapur. Bazı il ve ilçelerde şube ve temsilcilik açma çalışmalarımız devam ederken macuların küçük burjuva decrimcilerine ittifaklar önermesi ve “Buralarda İGD kurulamaz”, “İGD her yere girse bile buraya giremez” gibi kuru sıkı terditler savurmaları onların İGD careketinden ne denli korktuklarını göstermektedir. 

Geçtiğimiz günlerde Ordu Lisesi'nde çıkan vlayda arkadaşlarımız gözaltına alındı. Aralarında bir tane de mavcu faşist karakola retirildi. Faşist polisin cupları al-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SINAN 


Ocaklı şimdi 


Mustafa Baki Gülcan'dır. 


ışık tutacaktır. 


tında yapılan “sorgulamada arkadaşlarımız İGD üyesi olduklarını ve bununla gurur duyduklarını söylerken bu mavcu +ain POL-BİR'li faşisi-pvlislere “Aman abi ben solcu değilim. Sakın beni solcu yazma, Ben hiç bir derneğe üye değilim "diye yalvarmaya başladı. 
İlerici yurtsever gençlerin karakolun önünde toplanmasıyla geri adım atan POL-BİR'li polisler arkadaşlarımızı serbest bırakmak zorunda kaldılar. Bu küçük olay bile mavcuların gerçek yüzünü gözler önüne sermektedir; Lafta keskinliğin ardında yatan pasifizmi ve korkaklığı açığa çıkarmaktadır. 

Doğu Karadeniz'deki örgütlenmemizin önüne geçebilmek için burjuvazi de alabildiğine saldırıy.r. Trabzon'da İçişleri Bakanı'- nın başkanlığında yapılan valilef toplantısında “ÜGD'nin kapatildıgı her yerde İGD de kapatılacak" diye karar alınıyor. Arkadaşlarımıza saldırıldığı halde Ordu ÜGD kapatıldığı için Ordu İGD şubesi de kapatıldı. Yine Giresun şubemiz hiç bir gerekçe olmadan sadece 
Giresun ÜGD kapatıldığı için 45 
gün süreyle kapatıldı. Böylece sükümet “anarşiye karşı denge politikasını” hayata geçirmiş vluyor. ” 
Ordu şubemiz kapatıldıktan sonra duvarlara sloganlar yazılıp altına İGD imzası atıldı. Bunun üzerine arkadaşlarımız polis tarafından s rguya çekildi. İGD'yi yasa dışı göstermek için pr.wokasyınlara girişti. Ama İGD tüm bu yunları b sa çıkartarak ilerliy ır. 
Ve Doğu Karadeniz'de bu ilerleyişi hiç - kimse (durduramıyacaktır. 
Hem burjuvazinin engellerini aşmak hem de sapık akımların özellikle mavculuğun provokasyonlarını bozmak gibi görevler önümüzde duruy r. Ve savaş ardıcıl de- 


vam ediyor. 
ORDULU 
İLERİCİ YURTSEVER 
GENÇLER 


ÇORUM 


68. sayı İlerici Yurtsever Genç: lik gazetesini Lise önünde satan 
arkadaşlarımıza polis saldırdı ve 3 
arkadaşımızı gözaltına aldı. Daha sonra polisten kurtarılan gazeteleri mahallelerde satmaya devam ettik. Ancak yine polisin saldırısıyla 


HEPŞEN'İ 
UNUTMA- 
YACAGIZ 


Bölgemizdeki anti-faşist savasimin en ön saflarında döğüşen Sinan Hepşen 15 Aralık 1977 günü faşist katillerce katledilmişti. 

İGD G.O.P. şubesi üyesi olan Sinan Hepşen'in katili eski Ülkü ise ÜO'ların devamı olan Sağmalcılar Cezaevi'nden kaçan ve yakalandıktan sonra “Benim fikrime karşı olan herkesi öldürürüm” diyen eli kanlı faşist 


İlerici yurtsever gençler, 15 Aralık günü Gaziosmanpaşa'da Sinan Hepşen'in 1. ölüm yıldönümünde anısına bir dizi eylemler düzenlediler. Sinan'ın anısına yapılan afişler tüm bölgeyi donattı. 
Birçok kahvehanede Sinan Hepşen'in ölüm yıldönümü üzerine konuşmalar yapıldı. Yığınsal olarak Sinan'ın mezarı ziyaret edildi ve bir salonda anma toplantısı düzenlendi. 

Sinan'ın anısı GOP'lu ilerici yurtsever gençlerin savaşımına 


SİNAN KAVGAMIZDA YAŞIYOR!.. 


ÜGD üyesi olan, 


GAZİOSMANPAŞALI 
İLERİCİ YURTSEVER 
GENÇLER 


karşılaştık. Burada da bir akada- 


şımız gözaltına alındı. Polis bu sa, dırılarına gerekçe ularak İYG'nin yasak yayın olduğunu, 68. sayısının toplatıldığını ileri sürdü. Saldırıyla, yalanla” ilerici. yurtsever gençleri yıldırmaya çalıştı. 

Ancak bu tür saldırılar ister faşistlerden, mavcu faşisilerden, ister polisten gelsin ilerici yurtsever gençliğin savaşımını durdura- 


mıyacaktır. i 
ÇORUMLU 

İLERİCİ YURTSEVER 
GENÇLER 


KIRŞEHİR 


IGD'ye karşı birleşen faşistler ve ma.cular 1.11.1978 günü İGD Kırşe: ir Temsilciliği'ni b mbaladılar. Aradan bir iafta geçmeden dernekte az kişinin olmasını fırsat bilen macu faşistler derneğe saldırdılar. 

Ancak bu saldırılara karşı yigitçe direnen İGD üyeleri mavcu fasist lere gereken cevabı verdi. 

Hiç kimsenin kuşkusu vlmasın. 
Her zaman aynı cevabı alacaklar ma cu karşısdevrimciler. Çünkü biz maoculuğa karşı savaşı emperyalizme ve faşizme karşı savaştan ayırmıy ruz. < 

BOMBALI KURŞUNLU SAL. 
DIRILAR IGD'YI YILDIRA. 
MAZ. 


KIRSEHİR'Lİ 
İLERİCİ YURTSEVER 
GENCLER 


NI AH- 


VE DDGF 


iLE ÖNEMLİ GÖ- 


LERDE BULUNDU VE 
-#LANTILARA KATILDI 


DDGF Başkanı Ernesto Ottone 


| 4 IGD Genel Başkanı A.Muhtar Sökücü. 
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ULUSLARARASI GENÇLİK HAREKETİYLE 


—- 


BAĞLAR PEKİŞİYOR 


Geçtiğimiz günlerde İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü Uluslararası Öğrenciler Birliği'nin (UÖB) ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun (DDGF) davetlisi olarak bir dizi uluslararası toplantılara katılmış ve özellikle Türkiye gençlik ve öğrenci hareketi açısından önem taşıyan bazı görüşmelerde bulunmuştur. 


* ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞMELER ÖĞRENCİLERİN SAVAŞIMI, DAYANIŞMASI VE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENSİN! 


UÖB Sekreterliği İGD Genel Başkanını Yürütme Komitesi'- nin 12-14 Aralık, Lefkoşe-Kıbrıs toplantısı hazırlık çalışmalarına katılması istemiyle davet etmiştir. Bu davet üzerine İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü Çekoslovakya'nın başkenti Prag'a gitmiş ve UÖB Başkanı ve Genel Sekreteriyle görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde Türkiye öğrenci hareketi ve onun yığınsal temsilcisi İGD ile uluslararası öğrenci hareketi ve UÖB arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konuları üzerinde durulmuştur. 

İGD Gesel Başkanıyla UÖB'nin, öncelikle Avrupa ve diğer (Asya, ika, Latin Amerika) Kıta Komisyonları arasında da görüşmeler olmuş; bu görüşmelerde karşılıklı deney alışverişinde bulunularak, Türkiye öğrenci hareketi ile diğer ülkeler ve kıtalardaki öğrenciler ve onların örgütleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Komisyonlarda bulunan örgütlerin temsilcileri Türkiye ilerici öğrencilerinin ve İGD'nin başarıyla yürüttüğü çetin savaşı takdir ettiklerini ve örgütlerinin Türkiye'de can güvenliği, öğrenim özgürlüğü ve eğitimin demokratikleştirilmesi uğruna verilen bu onurlu savaşımla somut dayanışmayı artıracaklarını belirtmişlerdir. 

Ayrıca, UÖB Sekreterliği, tüm olarak, İGD Genel Başkanıyla özel bir toplantı yapmış; bu toplantıda İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü Türkiye öğrenci hareketinin durumu, öğrencilerin belli başlı sorunları ve İGD Öğrenci Bürosunun çalışmaları hakkında Sekreterlik üyelerine bilgi vermiştir. UÖB Sekreterliği de Türkiye öğrenci gençliğinin içinde bulunduğu durumla yakından ilgilendiklerini dile getirerek, İGD'nin 1. Kongre Kararları arasında yeralan “16 MART-Türkiye Gençliğinin Anti-faşist Savaşım Günü”nde UÖB'nin Türkiye öğrencileriyle uluslararası somut dayanışma için etkin girişimlerde bulunulacağını belirtmiştir. 


* DDGFİLE GÖRÜŞMELER 
DDGF 10., İGD 1. KONGRELERİ SAVAŞIMIMIZIN KÖŞETAŞLARIDIR 


İGD Genel Başkanı daha sonra Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun daveti üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçmiştir. Burada ise, önce DDGF Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu ile görüşmüş; bilgi alışverişinde bulunul- 


“© “muştur. DDGF Bürosu da |GD Genel Başkanını haftalık olağan 


toplantısına davet etmiştir. Bu toplantıda, İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü Türkiye'deki son durumu, gençliğin çeşitli kesimlerinin karşı karşıya bulunduğu sorunları ve DDGF 
10. Genel Başkanının bu Konuşması Büro üyeleri tarafından derin bir ilgiyle karşılanmıştır. 

İGD Genel Başkanı A.Muhtar Sökücü raporunda önce Türkiye'nin genel durumunu, ülkedeki son politik gelişmeleri, işçi sınıfının partisinin yasal çalışma hakkı için yürütülen savaşımı, faşist hareketin tırmanışını ve buna karşılık yükselen anti-faşist savaşımı anlattıktan sor.ra konuşmasını şöyle sürdürmüştür: 

“DDGF'nin 10. Genel Kurulu, abartmaksızın Türkiye'deki geriçlik hareketinde yalnızca İGD'nin üyeliğinin onaylanması nedeniyle değil, aynı zamanda önümüze geniş bir eylem programı açan kararları ve diğer belgeleriyle tam bir kilometre taşı oluşturmuştur. Bu eylem programı, ülkemizde yansımasını İGD'nin 15-17 Mayıs 1978'de yapılan 1. Kongresinde buldu (...) 
Hiç kuşkusuz İGD Kongresinin başarıyla sonuçlandırılmasın- da DDGF 10. Genel Kurulu güçlü bir esin kaynağı olmuştur. 
Bu iki kongreden sonra İGD'nin gelişmesi ve etkinlikleri ivme kazandı.” 

; Daha sonra, İGD Genel Başkanı Türkiye ilerici gençliğinin somut uluslararası dayanışma gösterilerini anlatarak şunları demiştir: 

“İGD kurulduğundan bu yana uluslararası dayanışmanın yüce ülküleri Türkiye'nin geniş gençlik yığınlarını sarmıştır. 
Emperyalizme, yeni-sömürgeciliğe, faşizme, ırkçılığa, Siyonizme ve uluslararası gericiliğin belli işbirlikçilerine karşı savaş veren Vietnam, Etiyopya, Demokratik Yemen, Güney Afrika; Ortadoğu ve Filistin halkları ve gençliğini olanaklı bütün yollarla destekleme tavrımızı her fırsatta belirttik. (...) 
Şili ile Uluslararası Dayanışma Haftası'nda bir dizi şehirde büyük kitle gösterileri düzenlendi. (...) İran'daki son olaylar sırasında bölgemizdeki DDGF üye örgütleri arasındaki ilişkilerde yeni bir ileri adım atıldı. İGD ve ODYSİ İstanbul'da ortaklaşa bir gösteri düzenledi. (...) Türkiye ve Kıbrıs gençliği arasındaki sıkı dayanışma ise sürekli yükselmektedir..." 

İGD Genel Başkanı. Ahmet Muhtar Sökücü raporun son bölümünde 1. Kongresinden bu yana İGD'nin gerçekleştirdiği somut gelişmeyi anlatarak konuşmasını bitirmiştir. 


KATILINAN ÖNEMLİ TOPLANTILAR... 


İGD Genel Başkanı ayrıca DDGF Avrupa Komisyonu tarafindan 8 Aralık'taki “DDGF Üye Öğrenci Örgütleri ve Üye Örgütler Öğrenci Büroları Avrupa Danışma Toplantısı"na ve 9-10 Aralık'taki “DDGF Avrupa-Kuzey Amerika Komisyonu Genişletilmiş Toplantısı”na da davet edilmiştir. 

DDGF Gençlik Hakları Komisyonu'nun Avrupa-K. Amerika Komisyonu ile birlikte düzenlediği “DDGF Üye Öğrenci Örgütleri ve Üye Örgütler Öğrenci Büroları Avrupa Danışma Toplantısı"'na katılan 25 örgütten 33 temsilci açık ve samimi bir havada kitadaki öğrenci hareketinin yüzyüze bulunduğu sorunları bütün yönleriyle ve derinlemesine tartışmışlar, 10. Genel Kurul'un “gençliğin bu kesiminin üniversite ve orta ve teknik öğretim gençliğinin sorunlarına daha fazla eğilirmesi” kararının yaşama geçirilmesinin somut bir ifadesi olan bu toplantıların ileride de düzenlenmesinin yararını vurgulamışlardır. 
Toplantıda ayrıca sosyalist ülkelerdeki öğrencilerin kazanımlarının, eğitim ve çalışma hakkının herkes için güvence altına alınmış olmasının diğer ülkelerdeki gençliğin savaşımında bir esin kaynağı olduğuna ve kapitalist ülkelerdeki öğrenci hareketlerinde eylem birliğinin pekiştirilmesi gereğine işaret edilmiştir. 


Toplantı sonunda katılanlar DDGF Bürosu'na öğrencilere yönelik çalışmalar için bir dizi önergeler sunmuş ve bir ortak basın açıklamasında bulunmuşlardır. Önergeler öz olarak şöyledir: 


“1- Üye öğrenci örgütlerinin ve üye örgütler öğrenci büro- 


larının barış, güvenlik, işbirliği ve silahsızlanma için savaşıma . 


(...) aktif katılımını teşvik etmek. 

2- Üye öğrenci örgütlerinin ve üye örgütler öğrenci bürolarının diğer ilerici-demokratik kardeş gençlik ve öğrenci örgütleriyle tüm anti-emperyalist dayanışma etkinliklerinde işbirliğine (...) katılımı yoğunlaştırmak. 

3- Üye öğrenci örgütlerini ve üye örgütler öğrenci bürolarını gençlik hakları için, özellikle gençliğin ve üniversite mezunlarının işsizliğine karşı ortak etkinliklere, böylece işçi gençliğin ve öğrencilerin ortak savaşımını, işçi sınıfının toplumsal ilerleme savaşımının bir parçası olarak güçlendirmeye (...) daha aktif çekmek. 

4- Gerek sosyalist ülkelerin deneyimi, gerekse gelişmiş kapitalist ülkelerdeki demokratik üniversite savaşımının deneyimlerini kullanarak, demokratik bir üniversite için savaşımda deneyim değiş-tokuşunu sürdürmek ve yoğunlaştırmak, bilimsel - teknik kazanımları kullanma sorunlarını tartışmak... 

5- Üye öğrenci örgütlerini ve üye örgütler öğrenci bürolarını spor ve kültür alanındaki çeşitli etkinliklere aktif çekmek... 

6- İlerici öğrenci örgütlerinin üniversitedeki özgül durumdaki rolleri ve hedeflerine ilişkin olduğu kadar, onların emekçi halkın barış, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımı içindeki rolleri ve hedeflerine ilişkin de görüş ve tavır değiş-tokuşunu sürdürmek... 

7- Üye öğrenci örgütleri ve üye örgütler öğrenci-büroları danışma toplantıları düzenleme uygulamasını sürdürmek ve katılımı genişletmek... 

8- Tüm bu önerileri uygun bir biçimde Dortmund'daki yürütme komitesi toplantısının onayına sunulacak DDGF 
1979 eylem programı taslağına almak”. ° 

Yaklaşan yürütme kurulu toplantısına hazırlık amacıyla düzenlenen “DDGF Avrupa-K.Amerika Komisyonu Genişletilmiş Toplantısı” 31 üye örgütün temsilcilerinin katılımıyla 9-10 Aralık tarihlerinde yapılmıştır. Önceden belirlendiği üzere, toplantının gündeminde sırasıyla şu konular yer almıştır: 


“1- 10 uncu genel kuruldan bu yana DDGF'nin Avrupa ve K.Amerika'daki etkinliklerinin değerlendirilmesi, 

2- CENA (Avrupa-K.Amerika Komisyonu) 1979 eylem programı, 

3- DDGF Yürütme komitesi Dortmund, şubat 1979 Toplantısı hazırlıkları”. * 

2 gün süren ve son derece olumlu bir havada geçen 
toplantıda gündem gereğince önce, örgüt temsilcileri 10'uncu genel kuruldan bu yana (Mart 1978) ülkelerinde DDGF üyesi olarak yürüttükleri çalışmaları ve son gelişmeleri anlatmışlardır. Burada İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü yine, toplantıda bulunan tüm ODGF üyesi örgütlerin temsilcilerinin ilgiyle izledikleri geniş bir aydınlatıcı rapor sunmuştur. 
Raporda Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durum, güncel savaş ödevleri, gençliğin sorunları ve İGD'nin 10'uncu genel kuruldan bu yana yürüttüğü çalışmalar ve gelişmesi yeralmaktadır. 


EYLEM PROGRAMINDA TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA 


Toplantının ikinci gündem maddesinde CENA tarafından hazırlanıp sunulan 1979 eylem programı ele alınmıştır. Oybir- ta kabul edilen eylem programi su bólümlerden olusmaktadır: 

“1- Barış, güvenlik ve işbirliği için, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Sonuç Belgesinin yaşama geçirilmesi için, silahlanma yarışının durdurulması ve silahsızlanma için eylemler. 

2- Gençlik haklarının tamamen yaşama geçirilmesi doğrultusunda işsizliğe karşı ve demokratik bir eylem için eylemler, 

3- Avrupa gençliği ve öğrencilerinin işbirliğini daha da geliştirmek için, 

4- Gençliğin ve öğrencilerin ulusal kurtuluş savaşlarıyla faşizme, ırkçılığa ve ırk ayrımına karşı, yeni uluslararası ekonomik düzen için anti-emperyalist dayanışması, 

5- Gençliğin kültür, spor ve dinlenme etkinlikleri, 

6- Aydınlatma, basın ve propaganda etkinlikleri.” 

Önümüzdeki yıl yürütülecek belli başlı uluslararası dayanışma eylemlerini içeren 4. Bölümde Türkiye ile ilgili iki madde yer alıyor. Bunlar şöyle: 

“İGD 1. Kongresince Türkiye Gençliği ve Öğrencilerinin Anti-Faşist Savaşım Günü ilan edilen 16 Mart'ta bu ülkenin gençliği ve öğrencilerinin temel demokratik haklar uğruna verdiği zorlu savaşımla somut dayanışmayı yükseltmek. 

Türkiye Barış Derneği'nin Dünya Barış Konseyi ve bölgedeki diğer ülkelerin barış komiteleri ile birlikte düzenlediği '“Orta-Doğu'da ve Balkanlarda uluslararası işbirliği konferansı’ (Eylül 1979) çalışmalarına ve bir gençlik yuvarlak masa toplantısının oluşturulmasına katılmak”. 

Toplantının sonuncu gündem maddesinde ise şubat ayında Dortmund'da yapılacak olan Almanya Sosyalist İşçi Gençliği (SDAJ)'nin evsahipliğini üstlendiği yürütme komitesi toplantısı hazırlıkları üzerinde-durulmuştur. Toplantının bitiminde, katılanlar ortak bir basın açıklamasında bulunmuşlardır. 

İGD Genel Başkanı Ahmet Muhtar Sökücü Budapeşte'de bulunduğu sırada Macaristan Gençlik Örgütünün (KISZ) Merkez komitesi tarafından da davet edilmiştir. Yapılan ikili görüşmede karşılıklı deney alışverişinde bulunulmuş ve iki kardeş örgüt arasındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi konuları üzerinde somut olarak durulmuştur. 


İGD GENEL BAŞKANI TARIK DEMİRKAN'I ZİYARET ETTİ 


İGD Genel Başkanı bunların yanı sıra Budapeşte'de tedavi görmekte olan maocu saldırganlarin ağır yaraladığı İzmir eski 


şube başkanı Tarık Demirkan'ı da ziyaret etmiştir. Doktoru, 


artık Tarık'ın sağlık durumunun tekerlekli sandelyede de olsa, tüm gereksinimlerini rahatlıkla kendi başına görebilecek düzeye geldiğini belirtmektedir. Tarık Demirkan, IGD Genel Başkanı'na Türkiye'de süregiden keskin sınıf savaşlarını heyecanla izlediğini, savaşım azmini hiçbirşeyin köreltmediğini, köreltmeyeceğini söylemiş ve Türkiye'de işçi sınıfının savaş bayrağını hergün daha yükselten kavga arkadaşlarına sıcak selamlarını iletmiştir. . - Hizme 
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